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Nieuws van Piet en Pita 

Vanuit Noah’s Ark Kinderhuis 
 

     12e jaargang, nummer 2 

      Juni 2012 

Lieve vrienden en familie, 

 

In deze nieuwsbrief willen we iets meer vertellen over hoe het gaat op onze 

secondary vocational school. We namen afscheid van twee van onze kinderen. 

Maar eerst komen onze nieuwe kinderen zich even voorstellen. 

 

GIDEON 

Op 20 maart 2012 werden we gebeld door de politie 

voor een, zo zij zeiden, baby van anderhalf. Toen we 

daar kwamen schrokken we heel erg. Ja, de grootte van 

het jongetje was wel ongeveer anderhalf jaar, maar 

zijn gezicht kon wel van een jongetje van vijf jaar zijn. 

Een zwaar ziek en verwaarloosde kleuter, met een 

enorm gezwollen nek en gezicht.  

We zijn gelijk met hem 

naar het ziekenhuis 

gegaan. Eerst dacht men 

daar dat hij lymfklier 

kanker had of serieuze verwaarloosde tuberculose. 

(TB) Dat laatste bleek het te zijn. Hij wordt nu 

behandeld en heel serieus in de gaten gehouden. We 

hebben hem Gideon genoemd, hoe oud hij is weten 

we niet.  
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We hebben hem geschat op vier jaar, maar er zijn foto’s gemaakt die ons 

hopelijk meer kunnen vertellen. Het is een heel vrolijk jochie, dat nu hier ook 

naar school gaat en daar intens van geniet. 

 

NATHAN 

Op 14 april 2012 werd er een jongetje gevonden in 

een suikerriet plantage, ‘gewoon’ zomaar weggegooid.  

Hij was ongeveer tien maanden oud, zwaar ondervoed 

en dus nog heel klein. Het is een leuk olijk jongetje 

met een paar heldere kijkers. Hij wilde niet erg 

groeien en na nader onderzoek werd er TB bij hem 

geconstateerd; daar wordt hij nu de komende 

maanden voor behandeld. In het ziekenhuis vertelde 

men ons dat 40% van de ondervoedde kinderen 

besmet is met TB.  

We hebben hem Nathan genoemd en hem als geboortedag 13 juni 2011 gegeven. 

 

JUNE en JANE 

Op 7 mei 2012 werden we gebeld voor twee 

meisjes, een tweeling, van ongeveer twee jaar oud.  

Bij hun geboorte was hun moeder overleden, de 

vader was onvindbaar en hun tante bracht hen 

naar een weeshuis in Kampala.  

Door een recent onderzoek van de regering bleek 

dat vanuit dit huis kinderen verhandeld werden en 

dus heeft de regering dit weeshuis gesloten. De 

kinderen werden teruggestuurd naar familieleden 

of naar andere weeshuizen. Toen June en Jane 

weer bij hun tante op de stoep stonden weigerde 

haar echtgenoot om de zorg voor hen op zich te nemen en de tante besloot hen 

af te leveren bij de kinderbescherming.   

En zo kwamen de meisjes bij ons, triest als er zo met je heen en weer 

geschoven wordt en je eigenlijk voor iedereen een last bent. Wij hebben onze 

deur en onze armen voor hen geopend en ze zijn nu bij ons in het kinderhuis.  

De tante wist niet wanneer ze precies jarig waren, dus de dag van hun aankomst 

bij Noah’s Ark is nu hun verjaardag, 7 mei. 
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YACINTHA 

Yacintha werd geboren op 30 mei 2012, maar haar moeder 

overleed daarbij. Ze is de jongste van twaalf kinderen en 

de vader heeft geen mogelijkheid om haar te verzorgen.  

Op 6 juni bracht hij haar bij ons en we hebben haar met 

liefde opgenomen, een mooi klein popje. Binnen twee weken 

had ze malaria, heel ongewoon voor zo’n klein kindje. De 

moeder moet malaria hebben gehad en haar hebben besmet 

voor haar geboorte. Waarschijnlijk is de malaria ook de 

reden geweest waarom de moeder overleed bij de geboorte. 

  

TABITHA 

Op maandag 11 juni kregen we weer een telefoontje van de politie. Er was een 

vuilniszak gevonden in de goot naast de weg, met een 

kind erin.  Een zwaar ondervoed en verwaarloosd meisje 

van ongeveer anderhalf jaar oud. Ze was helemaal 

opgezwollen van het vocht, had hoge koorts en de 

(on)nodige littekens op rug en ledematen die op 

mishandeling duidden.  

Ze had malaria en serieus oedeem. Achterdochtig en 

bang voor wat er nu weer met haar gaat gebeuren kijkt 

ze de wereld in.  

We hebben haar Tabitha genoemd en doen ons best om 

haar weer gezond te krijgen. Voor haar geboortedag hebben we 11 december 

2010 gekozen.   

 

EVA en ADAM  

Zes jaar lang hebben Eva en Adam bij ons in Noah’s Ark gewoond. Nu wilde hun 

familie, die omdat de oorlog over is in het noorden van Uganda en ze niet meer 

in een vluchtelingenkamp hoeven te wonen, de zorg 

voor hen weer overnemen en zijn ze teruggegaan naar 

Gulu, een stadje in Noord Uganda.  

Voor Eva en Adam een grote verandering en voor ons 

allemaal een grote lege plek. Met allebei een tas vol 

kleren en speelgoed gingen ze samen met hun oma en 

oudste zus (17 jaar) op weg. We zijn blij voor hen dat ze zijn herenigd met al 

hun broers en zussen en opa en oma en de rest van de familie.  

Het is voor een kind het beste als je bij je eigen familie mag leven.  
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De familie heeft geen geld en we blijven hen daarom financieel ondersteunen 

met een bijdrage voor levensonderhoud en schoolgeld. En natuurlijk volgen we 

hen om in de gaten te houden hoe het met hen gaat.   

 
ONZE TIENERS OP HUN NIEUWE SCHOOL  

De school is gestart met twee eerste klassen van totaal 58 kinderen.  

We hebben een schoolprogramma waarin theorie en praktijk verwerkt zijn.  

Dit zorgt best wel voor 

verrassingen.  

Zo wilden de leerkrachten 

alle lessen van beide 

richtingen apart geven 

zonder deze te integreren. 

Het resultaat was dat men 

iedere dag van 6.00 uur tot 

18.00 uur  en op zaterdag 

van 6.00 uur tot 16.00 uur 

naar school moest! Dit was natuurlijk veel te gek en dus moesten 

we opnieuw uitleggen wat de bedoeling was.  

De kinderen hebben het goed naar hun zin, ze vinden het heel leuk om ook 

praktijk lessen te doen en genieten ervan om zo overal bij betrokken te worden.  

 

We missen nog heel veel gereedschappen en middelen om goed les te kunnen 

geven op praktisch gebied. Waaronder handgereedschappen, maar ook machines 

voor hout- en metaal werk. We zouden ook graag een draaibank willen kopen, dus 

mocht u een mogelijkheid hebben of weten hoe u ons hierbij kunt helpen dan 

houden we ons van harte aanbevolen!  

Op dinsdagavonden hebben we samen 

met onze medewerker Arnout een 

tienerclub voor onze eigen tieners en 

de meisjes die intern zijn opgezet. De 

club bestaat momenteel uit 21 tieners. 

We zingen, discussiëren over allerlei 

onderwerpen, kijken een film met 

inhoud etc. Ons doel voor de komende 

maanden is om hen te leren  keuzes te maken in hun leven en niet zonder na te 

denken achter de meerderheid aan te lopen. We laten hen vanuit de Bijbel zien 
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Studenten in hun kleurrijke uniform!  
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hoe je met normen en waarden om kunt gaan, dat het heel belangrijk is om te 

weten waarom je iets wel of niet doet en dit ook aan anderen kunt uitleggen.  

 

MALARIA 

Op het moment hebben we te kampen 

met heel veel malaria. Niet alleen hier 

in het kinderhuis, maar ook in de 

dorpen om ons heen.  

Onze kliniek heeft hierdoor iedere 

dag vijf tot tien nieuwe patiënten.  

Hier in Uganda is malaria nog steeds 

doodsoorzaak nummer 1.  

Veel mensen kunnen de behandeling 

niet betalen, gaan te laat naar de 

dokter en overleven het niet. Begin van deze maand hadden we in onze kliniek 

een 8-jarig jongetje die het niet overleefde, schokkend en diep triest. We 

zouden graag meer mensen willen helpen met de relatief niet dure medicijnen. 

Een kuur voor één persoon kost tussen de € 3,00 en € 5,00. 

Als we € 4.000,00 tot € 5.000,00 hiervoor hadden konden we een jaar lang de 

allerarmsten om ons heen helpen om te genezen. 

 

PIET EN PITA 

Hoe gaat het met ons zelf? Wel, we weten en ervaren dat God voor ons zorgt. 

De ervaringen die het leven ons gegeven heeft maken je in veel opzichten 

anders dan anderen.  

Soms vinden we dat moeilijk, maar daardoor krijg je ook meer wijsheid en 

inzicht om met situaties om te kunnen gaan. Zo zijn we meer bruikbaar om te 

helpen en verandering te brengen in het leven van zoveel mensen.  

We lijken een aanspreekpunt en een vraagbaak te zijn voor velen, letterlijk van 

hoog tot laag en van veraf tot dichtbij. Zo hebben we onder andere ongeveer 

vijf- tot zeshonderd bezoekers per jaar die allemaal hun aandacht vragen.  

Ook vanuit de Ugandese overheid vraagt men naar onze ervaringen en werken 

we samen met de politie en het kantoor van de Minister President.  

Geweldig dat we zoveel mogelijkheden hebben, maar dit kost ons best heel veel 

om altijd onszelf weg te cijferen.  

 

We hebben een geweldig team mensen om ons heen staan die allemaal hun 

verantwoordelijkheden hebben en nemen.  

dr. Barbra onderzoekt een patientje  
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Toch zouden we het fijn vinden als we een extra persoon zouden hebben die 

voor een jaar of langer mee zou kunnen helpen met licht administratief werk. 

Dit  is ons gebed en verlangen. Als u/jij zich aangesproken voelt, neem dan eens 

contact op.  

We verwerken langzaamaan de vecht-, en schietpartij waar Pita zwaar gewond 

bij raakte en ze hersteld goed. Haar hoofd en schedel is netjes genezen en op 

het eerste gezicht is er zelfs niets meer van te zien.  

We danken de Here hiervoor.    

 

Heel hartelijke groeten van Piet en Pita 

 

 

 

 

WIST U DAT ? 

 

Regelmatig worden er “eenmansakties” opgezet voor Noah’s Ark, bijvoorbeeld : 

- ter gelegenheid van een speciale verjaardag (65/75 jaar) 

- ter gelegenheid van de geboorte van een kind 

- via een spreekbeurt op school 

- een sponsorloop met de klas 

 

Noah’s Ark is ook actief op facebook. Als u op facebook zoekt op “Noah’s Ark 

Children Ministry Uganda” vindt u, als de tijd en/of techniek ons niet in de 

steek laat, minimaal 1-2 keer per week een kort berichtje. 

 

Ook in Uganda is er een tekort aan elektriciteit, waardoor er ongeveer 40-60 % 

van de dag stroom is ? Dit betekent hoge kosten voor opwekking via generators 

en regelmatig kapotte apparatuur. Wij zijn recent gestart met een onderzoek 

om te kijken  of we een deel via zonnecellen op kunnen wekken. De eerste 

voorlopige conclusies zijn dat dit mogelijk is, een forse investering vergt, maar 

dat deze in ca. vier jaar terugverdiend kan worden. Als u dit aanspreekt en u 

bereid bent om te zijner tijd, als de beslissing genomen is, een financiële 

bijdrage te leveren wilt u dit dan aan ons melden ? Dan kunnen wij u op de 

hoogte houden van dit project. 
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VAN HET BESTUUR 

 

“Never a dull moment”, nooit een saai moment, zou je kunnen zeggen als je deze 

nieuwsbrief weer hebt gelezen. Maar dat doet het werk dat Piet en Pita en de 

vele medewerkers en vrijwilligers schromelijk tekort. Bij Noah’s Ark wordt 365 

dagen per jaar met noeste arbeid, onbaatzuchtige inzet en in afhankelijkheid 

van God geprobeerd om het leven van de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd 

perspectief te geven. Zoals u heeft kunnen lezen gaat dit met hoogte- en 

dieptepunten en juist daarom is het zo belangrijk dat men weet dat velen in 

Nederland en daarbuiten dit werk, op welke manier ook, van harte steunen. 

 

Wij waren zeer verrast door het grote aantal giften dat binnenkwam n.a.v. de 

suggestie in de vorige nieuwsbrief om voor de bruiloft van Piet en Pita of het 

12,5-jarig bestaan van Noah’s Ark een (extra) gift te geven. Hartverwarmend ! 

 

U zult begrijpen dat ook de nieuwe kinderen in het kinderhuis weer sponsors 

nodig hebben, naast de diverse kinderen die nog geen sponsor hebben. 

Uiteraard begrijpen wij dat je in deze economische tijden niet snel je 

maandelijkse lasten wilt verhogen, maar als je je bedenkt hoe goed wij het hier 

in Nederland gemiddeld genomen nog steeds hebben is dit dan misschien een 

serieuze overweging waard ? Ook zouden wij degenen die maandelijks al een 

sponsorbedrag overmaken maar nog niet officieel een kind sponsoren willen 

oproepen om zich bij ons te melden. Het is onvoorstelbaar hoe blij de kinderen 

in Uganda zijn als zij weten dat zij in Nederland een sponsor hebben ! 

 

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief voordat hier in Nederland de 

zomervakantie aanbreekt. Iedereen zal die op zijn/haar eigen manier invullen, 

maar wij hopen dat u ook in deze periode aan Noah’s Ark wilt denken. 

 

Namens Piet en Pita, de Ugandese staf, de vrijwilligers en het bestuur wensen 

wij u voor de komende periode alle goeds toe. 

 

Een hartelijke groet van  Gert en Liesbeth Brandwijk. 
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STICHTING NOAH’S ARK CHILDREN’S 

MINISTRY UGANDA 

  

Secretariaat:  

M.E. Brandwijk-Smit 

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht 

Tel: 0184-415987 

E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org 

  

Veldadres Piet en Pita Buitendijk: 

PO Box 355, Mukono, Uganda 

Tel: 00256-71 24 81 142 of 

       00256-71 22 88 425 

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org  

 

Bankrekeningnummers: 

Ten name van: Stichting NACMU te 

Sliedrecht 

36.24.14.017 Algemene giften/donaties 

36.24.43.955 Kindersponsoring 

36.24.43.963 Schoolsponsoring 

15.21.87.421  Piet en Pita Buitendijk 

 

Website: www.nacmu.org 

K.v.K. nr. 23093271  

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan. 

U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per 

maand. Een schoolkind sponsoren kost per 

maand € 12,50. 

   
 

mailto:nacmu-uganda@nacmu.org
http://www.nacmu.org/

