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Nieuws van Piet en Pita 

Vanuit Noah’s Ark Kinderhuis 
 

     12e jaargang, nummer 2 

      Oktober 2012 

Lieve vrienden en familie, 

 

Na een heel drukke zomer komen we in Noah’s Ark weer in wat rustiger 

vaarwater. We hebben ruim twee maanden constant bezoek gehad. In juli 

hadden we weken met zo’n 45 bezoekers tegelijk! Maar wat nieuwe kinderen 

betreft wordt het niet echt rustiger. Zo kregen we er de afgelopen tijd zes 

nieuwe jongetjes bij: 

 

ROBERT 

Robert kwam op 9 juli 2012 bij ons in het kinderhuis 

wonen. Het verhaal is dat zijn moeder hem had 

achtergelaten bij zijn vader. Zijn vader was met het 

kind en een stiefmoeder vlakbij Kampala in een dorp 

komen wonen, maar de buren constateerden dat het 

kind zwaar mishandeld en verwaarloosd werd. 

Zij lichtten daar de politie over in, maar toen de politie 

op onderzoek uitging bleken de mensen met de 

noorderzon te zijn vertrokken met achterlating van 

het kind, dat volgens de buren Robert heette. De 

politie heeft toen onze hulp ingeroepen en zo kwam 

Robert bij ons terecht. Wij schatten dat hij ongeveer 

anderhalf jaar oud is en hebben hem als geboortedatum 9 januari 2011 gegeven. 
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DAVEY  
Davey zijn moeder is recentelijk overleden en de vader 

heeft nog vier andere kinderen waar hij voor moet 

zorgen. 

In een situatie van geen inkomen en stijgende voedsel 

prijzen moet de kleinste daar dan vaak onder lijden. 

Als die dan ook nog ziek wordt weet men niet meer wat 

te doen en dus kwam Davey bij ons terecht.  

Zijn vader kon ons niet precies vertellen wanneer hij 

was geboren maar hij is ongeveer anderhalf jaar oud. 

Hij kwam op 6 augustus 2012 bij ons en als 

geboortedatum heeft hij 6 februari 2011 gekregen. 

 

MAURICE 

Op 11 augustus 2012 kregen we Maurice. Al sinds mei waren we bezig om hem te 

helpen. Hij is op 25 januari 2012 geboren en was zwaar ondervoed. Zijn moeder 

kwam met hem naar onze kliniek omdat hij ziek was.  

We lieten hem met zijn moeder opnemen in het ziekenhuis in Kampala op de 

speciale afdeling voor ondervoede kinderen. Maar zijn moeder liep daar weg met 

hem en wat hij gegroeid was verloor hij weer net zo hard. We lieten hen in juli 

weer opnemen en weer liep ze weg 

voordat de behandeling klaar was. Toen 

we hem terug zagen, 6.5 maand oud, woog 

hij 2.750 gram, 150 gram onder zijn 

geboortegewicht.  

Hij is toen door de politie en de 

kinderbescherming van de ouders 

afgenomen en aan ons gegeven. De 

ouders vertelden dat de geest van hun 

overleden moeder hem wilde hebben, en daar kon je niet tegen vechten en dus 

laat je zo'n jongetje gewoon dood hongeren. 

Wij hebben bij het ziekenhuis hulp gevraagd om speciale dieetvoeding te 

krijgen. Iedere week gaan we daar met hem heen en krijgen dan weer voeding 

mee tot de volgende afspraak.  

Het gaat nu heel goed met Maurice. Na ruim drie weken onder onze zorg weegt 

hij al 4.070 gram.  
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TITUS                                                                                   

In de vroege morgen van 27 augustus werden we 

opgebeld door de politie of we met spoed konden komen 

om een baby op te halen. En dus reden wij ’s nachts om 

1.15 uur naar Mukono. De vader van de baby, die 

gearresteerd was, vertelde een verward verhaal.  

Het jongetje was door zijn moeder bij de vader 

afgeleverd en achtergelaten. De vader nam het kind mee 

naar de shrine (offerplaats) om het kind te gaan offeren 

aan de voorouders. Hij liet hem daar achter om nog iets 

op te halen en ondertussen waarschuwden mensen daar 

in de buurt de politie. Wij kregen het kind in onze armen 

geduwd en konden weer naar huis. Zo kregen we een 

pracht van een jongetje erbij, een lust om te zien. We schatten zijn leeftijd op 

ongeveer acht maanden en als geboortedatum hadden we hem  27 januari 2012 

gegeven. 

Echter, op 10 september werd zijn moeder gevonden en hebben we Titus, die 

Kafali bleek te heten, kunnen herenigen met zijn moeder. Hij bleek door zijn 

vader te zijn ontvoerd. 

 

ABNER                                                                                   

In de middag van diezelfde dag, 27 

augustus, werden we opnieuw door de 

politie gebeld. Er was een baby bij hen 

gebracht die ‘s morgens geboren was met 

de hulp van een locale, niet opgeleide 

‘kraamhulp’. Deze dame had nogal grove 

fouten gemaakt waardoor de moeder van 

de baby was overleden. De vader werkte 

in Rwanda en men wist niet wat met de 

baby te doen. Of wij hem zolang konden verzorgen.  

We hebben hem Abner genoemd en mee naar huis genomen. De vader kwam vier 

dagen later met de broers en zus van Abner op bezoek. Deze kinderen zijn veel 

ouder, Abner is dus duidelijk een nakomertje. 

De vader weet op het moment niet hoe hij voor de baby zorgen moet, maar de 

zus, die 17 jaar is, doet eind november examen van het voortgezet onderwijs en 

kan daarna thuis komen om voor de baby te zorgen. Er werd gevraagd of Abner 

tot december bij Noah’s Ark mocht blijven. 
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Daar hebben we in toegestemd, en hebben aangeboden om het meisje dan een 

paar weken te trainen hoe ze voor een kleine baby moet zorgen. 

 

MATTHIAS                                                                           

Op het politiebureau toen we Abner ophaalden vonden 

we nog een kind, ook een jongetje. De agente zei ons 

dat ze ons juist hierover had willen bellen.  

Dit jongetje was langs de kant van de weg gevonden met 

naast zich een plastic zak met wat kleertjes. Hij zat 

daar al een dag en dus had men hem maar naar de 

politie gebracht. Zo kwamen we dus die middag thuis 

met twee nieuwe kinderen.  

Dit kereltje is ongeveer anderhalf jaar oud en hebben 

we Matthias genoemd. Zijn geboortedatum is 27 

februari 2011 geworden. 

 

FAMILY UNIT 

Op 31 augustus hebben we op een 

feestelijke manier de vierde family unit in 

gebruik genomen. Acht jongens uit het 

kinderhuis zijn hier nu gaan wonen.  

Ze hebben er lang naar uit gezien en waren 

er echt klaar voor. Ook hun verzorgster, 

auntie Carol, was blij om nu helemaal voor 

hen te gaan zorgen.  

Josh, David, Emmanuel, Jeremy, Joel, 

John, Hananja en Oscar zijn de nieuwe bewoners van family unit 4. Ze hebben 

samen een lint doorgeknipt voor ze de deur open konden doen en binnen wachtte 

een taart met acht kaarsjes erop. 

 

 

 

 

 

 
Josh, David, Emmanuel, Jeremy, Joël, John, Hananja en Oscar zijn blij! 
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DE KLINIEK       

In onze kliniek is nu ook een 

afdeling geopend waar 

patiënten verpleegd kunnen 

worden die te ziek zijn om 

naar huis te gaan.  

Er is heel veel malaria en 

tyfus in Uganda, waardoor 

mensen snel verzwakken en 

uitdrogen. Regelmatig ligt de 

ziekenzaal vol met patiënten 

die een infuus nodig hebben.  

Ook ondervoeding is een serieus probleem, dit neemt toe door de enorme 

stijging in voedselprijzen. Het wordt voor veel mensen onmogelijk om hun 

familie goed te voeden. Uiteraard zijn dan de kleinste kinderen het meest 

kwetsbaar.  

We zijn nu samen met het nationale ziekenhuis in Kampala bezig om in onze 

kliniek een afdeling op te zetten voor zwaar ondervoede kinderen. We hopen zo 

te kunnen voorkomen dat meer en meer mensen het opgeven en hun kinderen uit 

wanhoop verlaten. We beseffen dat we niet alle problemen kunnen oplossen, 

maar willen op zijn minst proberen te doen wat we kunnen.  

 

Een hartelijke groet van Piet en Pita. 

 

 

OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP 

 

Voor de komende vakantieperiode, december 2012 – januari 2013, is Noah’s Ark 

opzoek naar vrijwilligers die willen komen helpen bij de vakantieactiviteiten. 

Ben je 21 jaar of ouder en heb je tijd, geef je dan op! 

Dit kan bij ons bestuurlid Piet Mom, tel.: 0321-336035 of stuur een mail naar: 

nacmu-nederland@nacmu.org 
 

 

 

 
 



 6 

VAN HET BESTUUR 

 
S A M E N 
In onze kerk is een aantal weken geleden een benefietconcert gehouden voor 

het werk van Reny Nauta, een medewerkster bij Noah’s Ark. Deze avond was 

georganiseerd om geld op te halen voor o.a. de inrichting van het lokaal voor de 

special -need kinderen, op Noah’s Ark.  

Een initiatief van de thuisfrontcommissie van Reny. Het thema van deze avond 

was: “SAMEN”.  
Een kinderkoor, een gospelkoor en een mannenkoor maakte er SAMEN een 

mooie avond van. Natuurlijk hebben we ook SAMEN gezongen. We zagen een 

filmpje over het werk van Reny. Het is prachtig werk wat op Noah’s Ark wordt 

gedaan. Ook door de aunty’s, het onderwijzend personeel, de kooksters, de 

mensen die de was verzorgen, de schilders enz. enz. Alles moet SAMEN 

gebeuren.  

De groepen van Livingstone, die de afgelopen zomer bouwden aan de 4e family 

unit, de vrijwilligers die enkele maanden helpen in het kinderhuis.  

Doordat het werk SAMEN wordt gedaan, kan Noah’s Ark een thuis en een 

school zijn, voor de kinderen in Uganda. Ook door u als sponsor, iemand die 

kleding of speelgoed brengt, iemand die mee bid of die iets vertelt over Noah’s 

Ark. Geweldig dat u dat SAMEN wilt doen. 

 

Ik las in een krant een verhaal van iemand die voor het eerst in de sloppen 

wijken van Nairobi liep. Een meisje vroeg haar: “ Wat moet ik doen om te 

worden zoals jij?” Zij antwoordde: “Dan moet je veel lezen”. “ Maar ik heb geen 

boek”, zei het meisje. “ Wat wil je later worden?” vroeg de vrouw. Het meisje 

zei: “ Advocaat”. De vrouw zei: “ Schrijf je droom dan maar op”. Het meisje zei: 

“Ik heb geen pen en papier”. Er waren nog meer kinderen bij komen staan.  

De vrouw zei: “ Dan moeten jullie SAMEN maar een dromenclubje oprichten en 

elke week je droom komen vertellen.  

Zelf ging de vrouw terug naar Nederland en zorgde voor pen en papier. 

 

Wij kunnen SAMEN voor de kinderen van Noah’s Ark iets betekenen en hun 

dromen een klein beetje waar maken. Zij krijgen voeding en kunnen naar school. 

Er wordt gewerkt aan hun toekomst, omdat ze een vak kunnen leren. 
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Tot slot van de benefietavond zongen we:                                                                                                            

Wat een  voorrecht om in liefde te gaan,                  
schouder aan schouder in de wijngaard te staan, SAMEN te dienen, 
SAMEN op weg gaan, SAMEN te strijden in woord en in werk. Delen in 
vreugde, in zorgen, in pijn, als mensen die er echt SAMEN voor anderen 
willen zijn. 
 

Een hartelijke groet, 

Piet Mom 

 

 

 

 

 

Wilt u SAMEN met uw school, kerk of club iets organiseren?  

Wilt u een presentatie over Noah’s Ark laten verzorgen? 

Wilt u kranten van Noah’s Ark uitdelen? 

Wilt u ……………… ? 

U mag ons altijd mailen of bellen.                                                                                                               

 

SAMEN kunnen wij iets betekenen voor de kinderen van Noah’s Ark. 
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STICHTING NOAH’S ARK CHILDREN’S 

MINISTRY UGANDA 

  

Secretariaat:  

M.E. Brandwijk-Smit 

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht 

Tel: 0184-415987 

E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org 

  

Veldadres Piet en Pita Buitendijk: 

PO Box 355, Mukono, Uganda 

Tel: 00256-71 24 81 142 of 

       00256-71 22 88 425 

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org  

 

Bankrekeningnummers: 

Ten name van: Stichting NACMU te 

Sliedrecht 

36.24.14.017 Algemene giften/donaties 

36.24.43.955 Kindersponsoring 

36.24.43.963 Schoolsponsoring 

15.21.87.421  Piet en Pita Buitendijk 

 

Website: www.nacmu.org 

K.v.K. nr. 23093271  

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan. 

U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per 

maand. Een schoolkind sponsoren kost per 

maand € 12,50. 

   
 

mailto:nacmu-uganda@nacmu.org
http://www.nacmu.org/

