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Nieuws van Piet en Pita 

Vanuit Noah’s Ark Kinderhuis 
 

     13e jaargang, nummer 3 

      September 2013 

Lieve vrienden en familie, 
 

We hebben een heel drukke tijd achter de rug. De zomervakantie in Europa en 

Canada bracht ons heel wat vrijwilligers en bezoekers. Een leuke tijd, maar ook 

heel intensief. In de maand juli werden we ook opnieuw papa en mama van vijf 

kinderen en namen we afscheid van een kind. Laat ik beginnen met hun verhaal. 
 

STEFANIE 

Op 15 juli werd er een klein meisje 

gevonden van ongeveer anderhalf jaar. Ze 

zat boven op een vuilnisbelt met naast 

haar een plastic tasje waar wat kleertjes 

voor haar inzaten. Afgedankt en behandelt 

als een wegwerpproduct.  

Ze was een bang en onzeker hoopje mens, 

maar we hopen met Gods hulp haar te 

kunnen veranderen in een blij en 

levenslustig kind. 

Wij hebben haar de naam Stefanie 

gegeven en haar geboortedatum geschat 

op 14 januari 2012. 
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DAVID Jr. 

Diezelfde dag in de avond arriveerde de volgende baby. 

Eén dag oud en zijn moeder verloren toen ze hem ter 

wereld bracht. Een prachtig klein jochie dat helaas 

niet door zijn vader verzorgd kon worden. Een vader is 

hier zonder zijn vrouw hulpeloos, omdat hij geen 

mogelijkheid heeft om zijn baby het juiste voedsel te 

geven. We hebben met de familie afgesproken dat als 

David Jr. anderhalf jaar oud is en normaal voedsel kan 

eten, hij weer terug gaat naar zijn familie. 

 

 

NICHOLAS  

Twee dagen later op 17 juli kregen we opnieuw een net 

geboren baby, geboren op 13 juli, een dag ouder dus 

als David Jr. Ook van dit jongetje is de moeder 

overleden nadat hij geboren was.  

Zijn oma bracht hem hier, ze ziet geen mogelijkheid 

hem groot te brengen en haar zoon, de vader van 

Nicholas, kan het ook niet. Met haar hebben we 

dezelfde afspraak gemaakt, ook voor hem geldt, we 

zorgen voor hem tot hij zelf kan eten en ongeveer 

anderhalf jaar is. 

 

KLAUS 

Toen Klaus in januari 2012 bij ons kwam hebben we 

Benjamin, zijn vader, hier werk gegeven zodat hij zijn 

zoon kon zien opgroeien.  

Dit ging goed, bijna iedere avond was hij te vinden bij 

de baby’s en gaf hij zijn zoon de fles.  

Begin dit jaar werd Benjamin verliefd op één van de 

meisjes die hier werkte en ontstond er een relatie. 

Op 20 juli hebben we afscheid genomen van Klaus; 

met zijn drieën zijn ze teruggegaan naar het dorp 

waar Benjamin vandaan komt.  
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PAPA’s VERJAARDAG 

Op 21 juli was het weer groot feest in 

Noah’s Ark. Papa was jarig en dat is iets 

waar de kinderen weken van te voren al 

mee bezig zijn. Ze studeren liedjes, 

dansjes en drama in en presenteren dat 

voor papa. Het 

enthousiasme waarmee ze 

dit doen is zo leuk! Het 

werd helemaal leuk toen Esther en Zippora samen een liedje 

zongen op de wijs van een kerstversje. Nadat ze bezongen 

hadden wat papa voor hen betekent, eindigden ze met de 

woorden: “steek de lampjes aan in de kerstboom”. Dan lopen de 

lachtranen over je wangen. Natuurlijk was er ook weer een 

lekkere maaltijd, iets waar ook altijd naar uitgekeken wordt. 

Hamburgers, worstjes, broodjes, salade en een flesje fris.  

 

 

FATUMA & JOSEPINE 

Twee zusjes die door de politie weggehaald werden bij 

hun moeder. De moeder, die geestelijk ziek is, probeerde 

haar kinderen te verdrinken in een latrine. Volgens de 

politie, die de vrouw kent omdat ze altijd door het dorp 

loopt te scharrelen, was er één kind tussen de zusjes in 

dat al eerder was overleden.  

Ze komen van een dorp aan de grens met Kenia, Malaba, 

maar daar in de buurt was geen huis waar ze de zusjes 

konden opnemen. Fatuma schatten we op vijf jaar, zelf 

weet ze het niet.  

Van haar zusje weet ze alleen 

de Ugandese naam: Nankoma; 

wij hebben haar de roepnaam Josephine gegeven.  

Josephine is naar onze schatting ongeveer drie 

maanden oud. Ze werden bij ons gebracht op 24 juli 

en aan de hand van die datum is Fatuma geboren op 

24 juli 2008 en Josephine op 24 april 2013. Het zijn 

allebei lieve, vriendelijke meisjes, die gewoon met 

open armen door de andere kinderen werden ontvangen.  
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HET MUZIEKKORPS 

Sinds januari 2013 zijn we met onze kinderen een muziekkorps begonnen. Ze 

hebben trouw en veel geoefend en spelen écht goed. Het is mooi om te zien 

hoeveel talenten tot ontwikkeling komen. Veel van onze kinderen blinken uit in 

het spelen van meer dan één instrument. We hebben kinderen die gitaar spelen 

maar ook keyboard, trompet, 

drum, hoorn; zoveel talenten in 

één kind en zo zijn er meerdere. 

We zijn er heel blij mee, want 

muziek is een uitstekend middel 

om trauma’s te verwerken.  

Al onze kinderen hebben hun eigen 

pijn te verwerken van niet gewenst 

zijn, weggegooid zijn, mishandeld 

zijn, of alleen op de wereld te 

staan.  

Mede door middel van hun muziek kunnen ze zichzelf uiten. Zo hebben we ook 

een aantal kinderen die zelf muziek schrijven en daarna voordragen. Ze worden 

nu ook regelmatig uitgenodigd om te komen spelen, zoals op jubilea, promoties 

en in kerken. Zo hebben ze pas op een bruiloft gespeeld waar ook de politie 

band aanwezig was. Dit zijn professionele spelers, en ook zij waren onder de 

indruk van onze kinderen. Zelfs zo dat ze een aantal nummers samen wilden 

spelen; iets wat nooit eerder was voorgekomen, want zij mogen zich niet op zo’n 

vrije manier mengen met de burgers. Voor de kinderen een enorme bemoediging; 

opnieuw gaf dit uiting aan ons motto: ‘van niemand naar iemand’!  

 

RASHID 

Op 3 september werden we opnieuw geconfronteerd 

met iets wat ik als moeder nog steeds niet kan 

begrijpen. Een jonge vrouw, die 2 weken ervoor een 

kindje kreeg, kreeg ruzie met haar vriend omdat hij 

haar niet kon geven wat ze van hem verlangde.  

Ze liep weg en liet haar baby achter, daar moest hij 

maar verder voor zorgen. De man is werkeloos en wist 

niet wat hij moest doen en dus zocht hij hulp bij 

politie en kinderbescherming. Dat betekende simpelweg dat Noah’s Ark er weer 

een baby bij kreeg. Een mooie stevige baby die al 4.5 kg weegt, een wolk zouden 

wij zeggen.  
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Zijn naam is Rashid, een moslim naam want zijn vader is een moslim.  

Hij heeft er geen bezwaar tegen dat het mannetje hier geconfronteerd gaat 

worden met het christelijk geloof, als we er maar voor 

willen zorgen. Rashid is geboren op 15 augustus 2013. 

 

NAAR NEDERLAND 

De hele maand oktober hopen we met vier van onze 

kinderen naar Nederland te komen.  

We zouden het heel leuk vinden om zoveel mogelijk 

mensen te ontmoeten.  

Neem contact op met het bestuur van Noah’s Ark als 

u/je een avond zou willen organiseren voor een bezoek aan school, kerk, 

vereniging etc.  

Op 19 oktober is de Noah’s Ark ontmoetingsdag georganiseerd in Rotterdam, we 

kijken er naar uit om velen daar te zien. 

 

Tot ziens! 

Piet en Pita 

 

 

 

VAN HET BESTUUR 

 

Geachte lezer, 

 

Hoewel wij inmiddels al heel wat hebben meegemaakt, raakt het ons iedere keer 

weer om te horen en te lezen hoe weinig een kind in Uganda eigenlijk voorstelt. 

Aan de andere kant zijn we heel blij en dankbaar dat we, in afhankelijkheid van 

God, via Noah’s Ark zoveel kunnen betekenen voor deze kinderen, en hopelijk 

een heel klein steentje kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het 

land. 

Een land dat ook fors te lijden heeft onder de economische crisis in de wereld. 

Wat dacht u bijvoorbeeld wat er zou gebeuren als hier in Nederland de 

buitenlandse inkomsten zouden opdrogen en de inflatie rond de 25 % zou zijn? 

In Uganda is dit het geval, en daar konden heel veel mensen voor de crisis ook al 

niet rondkomen, omdat ze geen of nauwelijks inkomen/werk hadden. 
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Als u dit leest is het inmiddels Prinsjesdag geweest en zijn de economische 

plannen voor volgend jaar bekend. Voor velen zal dit (opnieuw) een teruggang 

zijn in inkomsten. In perspectief met de situatie in Uganda hebben wij het in 

Nederland gemiddeld genomen nog altijd heel goed, waarmee wij de moeiten van 

ook velen in Nederland uiteraard niet willen bagatelliseren.  

 

Wij zijn daarom, samen met Piet en Pita, heel dankbaar dat de inkomsten 

redelijk stabiel blijven en in staat zijn om alle (nieuwe) kinderen te helpen en 

het project verder te ontwikkelen. Hartelijk dank daarvoor! 

 

Ook de voorbereidingen voor de Ontmoetingsdag op 19 oktober zijn in volle 

gang en inmiddels zijn er al ca. 300 aanmeldingen binnen. Uit contacten met u 

uit de achterban merken wij dat nog niet iedereen zich heeft opgegeven. Wilt u 

dit alsnog snel doen, zodat wij een goed idee hebben op hoeveel mensen we 

kunnen rekenen? Opgave is nog mogelijk tot uiterlijk 10 oktober. 

 

De gegevens van de locatie van de Ontmoetingsdag zijn als volgt: 

 

Comenius college 

Kromhoutstraat 1-7  

3067 AE  Rotterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het rode vlaggetje is de locatie; het groene vlaggetje is het nabijgelegen 

metrostation Prinsenlaan (5 minuten lopen). 



 7 

Mocht u met het openbaar vervoer komen en slecht ter been zijn, neemt u dan 

vooraf contact op met het secretariaat. 

 

Komt u met de auto dan is er, in principe, voldoende parkeergelegenheid in de 

buurt.  

 

Wilt u carpoolen met iemand uit de buurt? Neem even per email contact op met 

het secretariaat en wij kijken of er aanmeldingen “op de route” zijn. 

 

Wat kunt u allemaal verwachten? 

- Aanwezigheid van Piet en Pita met 4 kinderen !!!!!! 

- Officiële aftrap van de actie voor een ondervoedingscentrum (12.00 uur) 

- Diverse presentaties 

- Springkussen voor kinderen 

- Djembee/trommel workshops 

- Verkoop bloembollen, fotokaarten etc. 

- Informatiestand 

- Eten, drinken, snoep etc. (lunchpakket kunt u thuislaten…)  

 

De netto-opbrengst van deze dag zal volledig worden gebruikt voor het 

actiedoel. 

 

Uw entreebewijs ontvangt u rond 12 oktober. Wilt u dit niet vergeten mee te 

nemen? (gratis bloembollen !). 

 

Wilt u misschien ook iets verkopen, meehelpen of anderszins een bijdrage 

leveren, schroom dan niet om contact op te nemen met het secretariaat. 

 

Graag tot ziens op D.V. 19 oktober 

 

Namens het bestuur, 

Gert en Liesbeth Brandwijk 
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STICHTING NOAH’S ARK CHILDREN’S 

MINISTRY UGANDA 

  

Secretariaat:  

M.E. Brandwijk-Smit 

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht 

Tel: 0184-415987 

E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org 

  

Veldadres Piet en Pita Buitendijk: 

PO Box 355, Mukono, Uganda 

Tel: 00256-71 24 81 142 of 

       00256-71 22 88 425 

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org  

 

Bankrekeningnummers: 

Ten name van: Stichting NACMU te 

Sliedrecht 

36.24.14.017 Algemene giften/donaties 

36.24.43.955 Kindersponsoring 

36.24.43.963 Schoolsponsoring 

15.21.87.421  Piet en Pita Buitendijk 

 

Website: www.nacmu.org 

K.v.K. nr. 23093271  

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan. 

U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per 

maand. Een schoolkind sponsoren kost per 

maand € 12,50. 

   
 

mailto:nacmu-uganda@nacmu.org
http://www.nacmu.org/

