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Nieuws van Piet en Pita 

Vanuit Noah’s Ark Kinderhuis 
 

     14e jaargang, nummer 1 

      April 2014 

Lieve vrienden en familie, 

De afgelopen maanden zijn meer dan druk geweest, met nieuwe kinderen, 

kinderen die we konden terugplaatsen bij familieleden en ook in de 

ondervoedingkliniek hebben we weer heel wat kinderen mogen helpen. Het 

volgende schooljaar is gestart en heel veel bezoekers en vrijwilligers hebben 

korter of langere tijd een goede tijd gehad. Daar tussendoor drukke vakantie- 

maanden en feestdagen, kortom nogal hectisch.  

 

STELLA  

 

Op 5 december 2013 kregen we twee cadeautjes. Allereerst 

Stella, een één dag oude baby die bij haar geboorte haar 

moeder had verloren. De vader, die nog meer kinderen 

heeft, zag geen mogelijkheid om voor haar te zorgen zonder 

de hulp van zijn vrouw. En dus werd dit kleintje bij ons 

gebracht; we hebben afgesproken dat we verwachten dat 

hij zijn dochtertje ophaalt als ze anderhalf tot twee jaar 

oud is. Stella is geboren op 4 december 2013. 

 

SAUL 

Diezelfde middag werden we door de politie gebeld voor een kleine jongen. 

Omstanders hadden een auto zien stoppen waar een peuter uitgegooid werd en 

die daarna snel wegreed.  
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De leeftijd van de jongen hebben we geschat op drie 

jaar en we hebben hem de naam Saul gegeven. Bij 

observatie en onderzoek is gebleken dat Saul doof is 

en niet kan praten. Ook heeft hij epilepsie en hij valt 

regelmatig enkele seconden weg. Daarbij bezeert hij 

zich soms, omdat hij dan valt. We zijn nog op zoek 

naar de juiste manier om Saul zo goed mogelijk te 

kunnen helpen. Zijn geboortedatum is 2 december 

2010 geworden. 

   

AFSCHEID 

Op 6 december, de laatste dag van het schooljaar, hebben we afscheid 

genomen van drie van onze kinderen.  

ESTHER die als baby in 2006 bij ons kwam, is na verschillende logeerpartijen in 

de vakanties, nu voorgoed bij haar oudere getrouwde zus gaan wonen. Fijn voor 

haar maar een pijnlijke lege plek voor ons.  

BERNARD kwam bij ons in 2009 als een zwaar ondervoed jongetje van ongeveer 

een jaar oud. Zijn moeder is hem regelmatig op komen zoeken in de 

tussenliggende jaren en wilde hem nu dolgraag weer zelf gaan verzorgen.  

NELSON die bij ons kwam toen hij ongeveer een jaar oud was kreeg ook 

regelmatig bezoek van zijn moeder en zij wilde hem nu ook weer zelf gaan 

verzorgen.  

 

Op 7 december opnieuw afscheid nemen. Dit keer ging het om onze tweeling 

ELIJAH en EUNICE  die als kleine premature baby’s bij ons kwamen in 

december 2005 en hun leven hier in onze couveuses begonnen. De vader kon 

echter niet voor ze zorgen. Het afgelopen jaar zijn ze een aantal keren in de 

schoolvakanties wezen logeren bij hun tante en nu aan het eind van het 

schooljaar mochten ze voorgoed bij haar en haar gezin komen wonen.  

De kinderen waren opgewonden en blij om een nieuwe tijd van hun leven te 

beginnen, maar hier laten ze voor ons maar ook voor hun “broertjes en zusjes” 

een lege plek achter. We missen ze, maar zijn blij dat het goed met hen gaat. 

We volgen hen via onze sociale werkers en de kinderbescherming om te zien of 

het goed met hen blijft gaat. 

 

MARTIN 

Er liep een klein jongetje langs de kant van de weg, die op heen haar na werd 

gemist door een auto; toen vonden omstanders het genoeg en riepen zij de hulp  
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in van de politie. De moeder van het jongetje had al 

weken zwervend rondgetrokken,  geestelijk volledig in 

de war. Het besef om haar kind tegen gevaar te 

beschermen was er totaal niet meer. Voor zijn eigen 

veiligheid werd het jongetje op 13 december 2013 bij 

ons geplaatst. De politie kon niet communiceren met 

de moeder en heeft haar naar het psychiatrisch 

ziekenhuis gebracht. Hij kreeg van hen de naam 

Martin.  

Voor zijn geboortedatum hebben we gewoon een jaar 

terug gerekend en is deze 13 december 2012 

geworden. We hopen dat zijn moeder mag genezen, 

zodat ze zelf weer voor haar kind kan en mag zorgen. Tot die tijd zorgen wij 

voor hem, en we doen het graag. Het is een heel vrolijk, lief jongetje dat met 

zijn stralende lach ieder hart raakt. 

 

LUCINDA 

In de kerstnacht werden we gebeld door de politie van 

Kampala. Er was in het busstation een pas geboren baby 

gevonden. Op het politiebureau vonden we een heel mooi 

klein meisje van inderdaad niet meer dan een paar uur 

oud.  

We hebben haar Lucinda genoemd, wat lichtdraagster 

betekent; dit vonden we wel toepasselijk met de kerst. 

Het gaat gelukkig heel goed met haar, alleen heeft ze 

een liesbreuk waar ze binnenkort aan geopereerd moet 

worden. Haar geboortedatum is 24 december 2013 

geworden. 

 

SAMANTHA 

Samantha werd gevonden in een kerk vlakbij Mukono op 

20 januari 2014. Er was totaal geen aanwijzingen over 

hoe of wat. De politie vroeg ons om haar op te nemen in 

het kinderhuis. We schatten haar op ongeveer één maand 

oud. Een maand later kwamen er mensen die op zoek naar 

haar waren. Het bleek dat de moeder, die aan een 

postnatale depressie leed, haar had achtergelaten in die 

kerk maar nu op zoek naar haar dochter was. Ze kwam 
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samen met de oma en een tante van Samantha. De vader die in Fort Portal woont 

(een dorp aan de Congolese grens) kwam begin maart, en na de nodige papieren 

en bewijzen te hebben afgehandeld konden we haar op 3 maart weer terug 

geven aan haar ouders. 

  

ROBERTA 

Ook verdriet werd ons niet bespaard. Onze Roberta overleed op 21 januari 

nadat ze vier maanden lang had gevochten tegen ziekte en infecties. Ze bleek 

HIV positief te zijn en iedere keer een longontsteking werd haar fataal.  

Vier maanden hebben we voor haar mogen zorgen en van haar mogen houden. 

Het afscheid van haar was heel pijnlijk. Ondanks het feit dat we zoveel 

kinderen hebben laat ze een lege plaats achter in ons huis en hart. 

 

TREVOR 

Bijna twee jaar is Trevor bij ons geweest. Hij werd in 2012 in een kerk 

gevonden. Na het nodige speurwerk werd zijn vader achterhaald. De vader was 

niet degene die hem had achtergelaten, maar de rechtbank heeft besloten om 

Trevor aan zijn vader toe te wijzen. Hij heeft hem op 23 januari opgehaald. 

  

NIXON 

Op 24 januari werd er door de kinderbescherming 

opnieuw een kind aan ons toevertrouwd. Nixon, een 

jongen van bijna 10 jaar. Beide ouders zijn overleden, en 

zijn enige familielid is een jong meisje dat ergens in de 

huishouding werkt en hem niet bij zich mag houden. 

Eigenlijk nemen we kinderen die al zo groot zijn liever 

niet op omdat het met de andere grote kinderen vaak 

problemen oplevert. Maar als je niets en niemand hebt 

en nergens heen kan, wat moet je dan doen; zeggen dat 

hij ook hier niet welkom is? Wij konden dat dus niet.  

Op 24 april hoopt Nixon 10 jaar te worden.   

 

CHARLES 

Op 25 januari, vroeg in de morgen, werd er een peuter gevonden voor de poort 

van een woonhuis in Kampala. Hij kwam bij ons en we noemden hem Charles. Hij 

was ziek, had malaria en een flinke bacteriële infectie; we begonnen dus gelijk 

te dokteren met hem. Enkele dagen later kregen we bericht van de politie dat 

er een oma op het bureau kwam op zoek naar haar kleinzoon. Haar 
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tienerdochter, de moeder van het kind, had gezegd: “als je je kleinzoon zoekt, 

moet je maar gaan vragen bij de politie, ik wil hem niet meer”.  

Met de oma kwamen we overeen om hem zijn behandeling te laten afmaken en op 

10 februari is hij naar zijn oma gegaan. Een nare gebeurtenis in zijn leventje, 

die gelukkig goed is afgelopen.  

 

AUGUSTINE 

Op 26 januari kregen we opnieuw een baby van wie 

de moeder bij de geboorte was overleden, twee 

dagen oud. Een jongetje genoemd naar zijn vader, 

Augustine. Het is een mooi gezond jongetje waar 

we voorlopig de zorg voor op ons nemen.  

De vader is achtergebleven met nog acht kinderen 

en de zorg voor een kleine baby kan hij er niet bij 

hebben.  

Augustine zijn geboortedatum is 24 januari 2014. 

 

 

 

 

FRED 

16 februari 2014 werden we gebeld voor een baby 

die dringend hulp nodig had. Met de ambulance 

gingen we erop af. Het ging om een piepklein 

jochie, gezien de navelstreng waarschijnlijk twee 

dagen oud. Hij was door twee jongens gevonden 

diep in het bos, toen ze aan het brandhout zoeken 

waren. Het was niet de bedoeling dat hij werd 

gevonden, want gewoonlijk komen mensen daar niet 

zover het bos in. Gelukkig hoorden de jongens hem 

huilen en redden zijn leven. De baby was totaal 

uitgedroogd en zag erg geel, een teken dat de 

lever niet goed werkte.  

Gelukkig hebben we in onze kliniek de juiste 

apparatuur voorhanden om dit te behandelen, we hebben hem verschillende 

behandelingen gegeven met een blauwe lamp en daar knapte hij gelukkig goed 

van op.  
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Matthew, een van onze oudste kinderen, was met ons mee om hem op te halen en 

kreeg de eer om hem een naam te geven. Hij noemde de baby Fred. En de 

geboortedatum van Fred is 14 februari 2014 geworden.   

 

LOUIS 

Op 3 maart werd er een baby gebracht van wie de 

moeder was overleden. De baby een jongen, was zes 

weken oud. Hij was op 19 januari geboren door middel 

van een keizersnede. Zijn moeder was blijven tobben 

met een wond die maar niet dicht wilde en steeds 

ontstak.  Op 27 februari besloot de dokter haar 

opnieuw te opereren; die operatie werd haar dood.  

De vader van de baby was begin januari overleden, 

volgens zeggen aan te veel pillen en dus was er 

niemand die deze baby wil of kon verzorgen. Een broer 

en een oom van de moeder kwamen hem samen hier 

brengen. Hij had de naam Louis van zijn moeder 

gekregen.  

 

ROBIN     

Op 4 maart werd onze hulp ingeroepen door de politie, 

voorlopig om het jochie veilig te laten zijn en te 

beschermen. Een zwaar mishandelde peuter, drie jaar 

en een paar maanden oud. Zijn hele lichaam, armen, 

benen, handen, voeten en zijn hoofd, overdekt met 

wonden. Bijtwonden, brandwonden en kneuzingen. 

Allemaal toegebracht door zijn eigen moeder. 

Al langere tijd heeft ze hem zo mishandeld vertelt 

het jongetje. Hij vraagt zich af waarom, want zegt 

hij: ik ben gewoon een goede jongen.  

Een angstig ventje dat constant de zekerheid zoekt, 

of hij het goed doet, of ik echt van hem hou, of ik 

echt wel bij hem blijf, het breekt je hart. Voorlopig 

hebben we hem als geboortedatum 4 november 2010 gegeven. 
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DAISY 

In de avond van 11 maart 2014 werd er 

op de markt in Mukono een baby 

gevonden. Het kind was in een grote 

plastic zak gestopt, dichtgebonden en 

bij het marktafval gegooid. Een van de 

marktmensen die haar behoefte daar 

wilde doen, hoorde een baby huilen en 

zag de zak bewegen, dat redde het 

leven van de baby. Ze werd onmiddellijk 

naar het politiebureau gebracht waar 

wij haar hebben opgehaald. In dezelfde 

zak verpakt kregen we haar mee. We hebben haar Daisy genoemd en we 

schatten haar leeftijd op ongeveer een week, haar geboortedatum is nu 2 maart 

2014. 

 

NIEUWE SCHOOLJAAR 

Het nieuwe schooljaar is in februari weer begonnen. Omdat we het voortgezet 

onderwijs nog aan het opbouwen zijn hebben we nu voor het eerst de derde 

klas. Best heel leuk om de oudste kinderen trots rond te zien lopen in hun mooie 

uniformen en al zo groot. Waar blijft de tijd vraag je je af.  

Maar nog mooier is het om de kleutertjes voor het eerst naar school te zien 

gaan. We hebben er dit jaar 22 die voor het eerst naar school zijn. Het is 

overdag gewoon stil in huis! Zo is er weer meer aandacht voor de allerkleinste 

die nog niet naar school mogen.  

Ook uit de dorpjes om ons heen hebben we weer een aantal kleine kinderen er 

bij om de kleuterklas op te vullen. Voor hen zijn we natuurlijk weer op zoek naar 

sponsors om het schoolgeld te betalen.  

 

We bedanken u voor het medeleven en support op welke mannier dan ook. 

Zonder dat is het niet mogelijk dit allemaal te doen, 

 

Een hartelijke groet van Piet en Pita 

   

 

GIFT IDEE? 

We hebben leuke zitplaatsen nodig voor bij het kinderhuis en de school.  

Voor € 250,00 kunnen we een hardhouten picknicktafel maken! 
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STICHTING NOAH’S ARK CHILDREN’S MINISTRY UGANDA 

  

Secretariaat:  

M.E. Brandwijk-Smit 

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht 

Tel: 0184-415987 

E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org 

  

Veldadres Piet en Pita Buitendijk: 

PO Box 355, Mukono, Uganda 

Tel: 00256-71 24 81 142 of 

       00256-71 22 88 425 

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org  

 

Bankrekeningnummers: 

Ten name van: Stichting NACMU te Sliedrecht 

NL84 RABO 0362 4140 17     Algemene giften/donaties 

NL59 RABO 0362 4439 55    Kindersponsoring  

NL37 RABO 0362 4439 63    Schoolsponsoring 

NL22 RABO 0152 1874 21      Piet en Pita Buitendijk 

 

Website: www.nacmu.org 

K.v.K. nr. 23093271  

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan. 

U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per maand.  

Een schoolkind sponsoren kost per maand € 12,50. 
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