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Nieuws van Piet en Pita 

Vanuit Noah’s Ark Kinderhuis 
 

     14e jaargang, nummer 2 

      Juli 2014 
Lieve vrienden en familie, 

Er is in de afgelopen paar maanden weer heel wat gebeurd hier in onze ark. We verwelkomden 

nieuwe kinderen en zeiden gedag tegen andere kinderen. Sommige kinderen bleven maar een 

paar dagen. 

 

BOSCO    

Op 21 april, 2e paasdag, werden we gebeld 

door de politie om de volgende baby op te 

halen. Het politiebureau waar we moesten 

zijn lag naast een ziekenhuis en in dat 

ziekenhuis was de baby.  

Er was een aantal dagen daarvoor een 

bewusteloze vrouw opgenomen met haar 

baby, ze was daar door de politie gebracht 

toen ze gevonden werd. Er leek geen familie 

te zijn, de 2e dag kwam ze even bij en 

vertelde dat ze van één van de eilanden 

kwam en dat haar baby drie maanden oud 

was; daarna stierf ze.  

Men hield de baby nog een paar dagen om te 

zien of er familie kwam, maar niemand 

melde zich, niet voor het lichaam van de 

moeder en niet voor de baby. Toen besloot de politie ons te bellen voor de baby.  

Het is een lekker stevig jongetje, heel vrolijk en ongecompliceerd. We hebben hem Bosco 

genoemd en hem als geboortedatum 7 januari 2014 gegeven. 
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FLEUR EN ROSE 

Op 23 april moesten we afscheid nemen van 

onze Fleur en Rose, ze mochten nu bij hun 

tante en hun broers en zussen komen wonen.  

Met heel erg gemengde gevoelens zagen we 

hen gaan, alsof ze van ons werden 

losgescheurd. We hebben nog even gewacht 

met hier over te schrijven omdat het eerst 

niet zo goed ging, ze wilden niet bij hun tante 

zijn, maar nu gaat het gelukkig beter.  

We hopen dat ze zich snel echt thuis gaan 

voelen, maar we missen hen wel. We hebben 

drie jaar voor hen mogen zorgen. 

 

MICHELLE 

Op 29 april werd er bij Noah’s Ark een nieuwe 

baby gebracht. Toen ze op 21 maart 2014 werd 

geboren overleed haar moeder; de baby werd 

tijdelijk door een tante verzorgd maar die kreeg 

nu een nieuwe baan en kon niet meer voor haar 

zorgen.  

De tante kwam samen met Michelle haar vader 

vragen of wij de zorg voor Michelle op ons willen 

nemen.  

Een mooi klein meisje werd in mijn armen gelegd en 

dat was het dan. Wel beloofden ze haar telkens te 

komen bezoeken en dat doen ze inderdaad. We hopen dat de vader in de toekomst de zorg 

weer zelf op zich zal nemen. 

 

ERINA  

Op 10 mei was er opnieuw een kleine baby die hulp nodig 

had. Ze werd achtergelaten op de treinrails even buiten 

Kampala, vlak voor de trein langs zou komen. Door zware 

regen stond een stuk rails onder water en moest de trein 

ongeveer een kilometer voor de plaats waar de baby 

achtergelaten was stoppen. Ze werd gevonden en naar de 

politie gebracht, daar hebben wij haar opgehaald.  

We schatten haar op drie weken en hebben haar als 

geboortedatum 19 april 2014 gegeven.  

Haar naam is Erina, ze groeit maar heel langzaam en lijkt 

het niet erg op te pikken; we hopen dat dit snel mag gaan 

veranderen. Ze lijkt nog erg teer en zwak te zijn.   
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MERCY 

Op 20 mei werd er bij Noah’s Ark een kind gebracht waarvan de 

vader is weggelopen en de moeder haar écht niet kon voeden. De 

moeder heeft niet eens genoeg om zelf het hoofd boven water te 

houden. Meestal zeggen we nee, als er wel een moeder is, maar in 

dit geval was dit niet mogelijk.  

Het meisje heet Mercy en is vijf jaar oud en geboren op 29 januari 

2009. Ze spreekt nog geen Engels en is nooit naar school geweest; 

we hebben haar om te beginnen dus bij de jongste kleuters in de 

klas gezet. Van daaruit zullen we zien hoe ze zich ontwikkelt. Ze 

lijkt leergierig, want ze probeert alles na te zeggen.  

 

PATRICK 

Zaterdag 31 mei werd 

er in de struiken een 

jongetje gevonden. Hij lijkt ongeveer 1 jaar en 

drie maanden te zijn. Hij is absoluut niet slecht 

verzorgd, heeft een gaaf huidje en weegt de 

nodige kilo's, 10,4 kg. om precies te zijn. Hij is 

vriendelijk en aanhankelijk.  

De politie zoekt nu samen met Sarah, onze sociaal 

werkster, naar de ouders. Men hoopt die te 

kunnen achterhalen. Tot zolang is hij hier veilig en 

welkom. We hebben hem Patrick genoemd en 

schatten zijn geboortedatum op 1 maart 2013. 

 

 

We kregen in de afgelopen tijd ook drie kinderen die we ondertussen ook weer hebben 

kunnen verenigen met hun familie. Onze 1ste Patrick en Miriam, broer en zus, en Angela, een 

zusje van onze Robin (zie vorige nieuwsbrief). 

 

DE NOAH’S ARK CHILDREN’S BAND 

Zoals jullie allemaal weten hebben we 

hier een kinderdrumband. De kinderen 

zijn allemaal erg enthousiast en 

ondertussen hebben we meer dan 70 

kinderen die op een of meerdere 

instrumenten spelen! Ze worden heel 

regelmatig uitgenodigd voor allerlei 

evenementen waar ze dan tegen 

betaling van een flesje drinken en/of 

een bord eten de sterren van de hemel 

spelen. Ze zijn intussen ook bekend 

geworden op het hoofdbureau van de 

politie en bij de lokale regering.  
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Zo hebben ze gespeeld op bruiloften, in 

andere kerken, op de nationale vrouwendag 

en bij een bezoek van de Koninklijke 

regering aan de burgemeester van Mukono.  

Ook mochten ze spelen bij de opening van 

een vijfmaandelijks programma van de 

politie, die toen hun 100-jarig bestaan 

herdachten. Er wordt dan een toorts 

doorgegeven die van het ene politiebureau 

naar het andere politiebureau het hele land 

doorgaat. In oktober is daarvan de finale in 

Kampala, waar de band ook voor is uitgenodigd.  

Ook in onze wekelijkse kerkdienst dragen ze hun steentje bij, ze spelen voor de dienst de 

mensen naar de kerk toe.  

(We zijn dringend op zoek naar meer instrumenten! Als u iemand weet die ons kan helpen 
neem dan contact met ons op!) 
 
 

17 januari 2013 ------------- FLORENCE -------------- 5 juni 2014 

Op 5 juni moesten we totaal onverwacht afscheid nemen van onze Florence. 

Pijnlijk voor ons maar een verlossing voor haar. Van de bijna anderhalf jaar van 

haar leven zijn er niet veel pijnloze dagen voor haar geweest. Ze leed aan 

sikkelcel anemie.  

Ze is begraven in het dorp waar ze vandaan kwam, naast haar moeder. 

 

 

CIKKELCEL ANEMIE 

Wat is dit eigenlijk?  

Het is een ongeneeslijke, erfelijke bloedziekte waar vooral Afrikaanse mensen aan lijden.  

In de krant van Uganda stond een uitgebreid artikel over deze ziekte. De titel luidde: 80% 

van de kinderen met deze ziekte sterven per jaar.  

Wat doet deze ziekte? 

De rode bloedlichaampjes van een sikkelcel patiënt nemen de kleverige vorm aan van een 

sikkel (halve maan). Regelmatig zorgen deze sikkels voor ophopingen in de bloedbaan, 

waardoor vooral de gewrichten het zwaar te verduren krijgen.  

Dit geeft ondraaglijke pijnen en de enige medicijnen die voorhanden zijn is pijnbestrijding 

van aspirine tot uiteindelijk morfine.  

Uit een onderzoek is gebleken dat ongeveer 20% van de 40.000.000 Ugandezen een kind 

krijgt met sikkelcel anemie. 
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JOSEPH (JOEY) 

Op 17 juni 2014 werden we verblijd met de komst van Joseph.  

Hij werd geboren in de avond ervoor op de 16de.  

Direct na zijn geboorte werd hij in een plastic zak gestopt en op 

de vuilnisbelt gegooid. Een wonder dat dit kleine stemmetje door 

iemand werd gehoord en de baby werd gered voordat hij stikte!  

Het is een heel mooi klein jongetje van nog geen vijf pond.  

Zijn naam is Joseph Odeke, maar we noemen hem Joey. 

 

 

 

 

 

 

JULIUS 

Op het moment dat ik deze brief af had om weg te sturen, 

23 juni, kregen we er nog een kindje bij. Opnieuw een triest 

verhaal, waar je hart bij huilt.  

Een jochie van ongeveer twee jaar zo zwaar ondervoedt dat 

hij is opgezwollen door oedeem. Hij weegt nu met al dat 

extra vocht in zijn lijfje 8.3 kg., dus als hij het mag 

overleven en het vocht eruit is blijft er waarschijnlijk 

ongeveer 6 kg. over.  

Hij wordt nu iedere twee uur gevoed met 69 ml. speciale 

melk. Dit moet zo voorzichtig omdat, voordat alle oedeem is 

verdwenen, we zijn hart moeten beschermen. Hoe meer vocht 

hoe harder zijn hart moet werken, daarom is dit soort 

ondervoeding levensgevaarlijk. We zijn blij met de 

ondervoedingkliniek en ook dat we ondertussen heel wat 

ervaring hebben opgedaan met ondervoedde kinderen.  

 

Het jongetje was door buren naar de politie gebracht omdat 

de ouders ervoor weigerden te zorgen. Zorg die mensen 

aanboden werd geweigerd. Toen de politie zondagmiddag de 

ouders sommeerden maandagmorgen met hun kind op het 

bureau te verschijnen was het resultaat: een kind dat alleen op straat zat voor een verlaten 

en leeg huis, de ouders waren ervandoor en hadden hem gewoon achtergelaten. Volgens de 

buren is hij twee jaar oud en dus hebben we voor nu hem als geboortedag 23 juni 2012 

gegeven. We hebben hem Julius genoemd. 
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VAN HET BESTUUR 

 

Geachte lezer, 

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie begint. Wellicht ziet u er al naar 

uit om straks lekker een paar weken rust te pakken. Als u de nieuwsbrief leest zult u 

begrijpen dat dit voor Piet en Pita vrijwel onmogelijk is. Als je dan ook nog, zoals Piet laatst 

2x achter elkaar, zelf malaria krijgt dan kunt u zich voorstellen dat de moed je weleens in de 

schoenen zakt. Maar dankzij Gods hulp en uw ondersteuning en gebed krijgen zij toch iedere 

keer weer de energie om door te gaan. Daar zijn wij heel dankbaar voor. 

 

Als u de verhaaltjes uit deze nieuwsbrief weer leest komen er weer veel hoogte- en 

dieptepunten voorbij. Houdt het nu nooit op denk je misschien wel eens ? Wat fantastisch is 

het dan als je bijvoorbeeld het verhaal van Erina leest. Hoe durf je dan nog te beweren dat 

wonderen niet bestaan ? 

 

Heeft u misschien nog een ongebruikt muziekinstrument op zolder ? Neem dan contact op 

met het secretariaat, zodat wij weer een kind blij kunnen maken. Er staan er nog genoeg op 

de wachtlijst! 

 

Het boekjaar 2013 is inmiddels afgesloten en de accountant heeft weer het rapport 

opgemaakt. Wij zijn dankbaar dat, dankzij uw vrijgevigheid, we voldoende middelen mochten 

ontvangen om ons groeiende werk voort te zetten. Binnenkort kunt u het rapport vinden op 

onze website bij “ANBI-status”. 

 

Regelmatig worden in het land lokale acties georganiseerd om fondsen te werven; 

hartverwarmend en mooi voor de uitbreiding van onze achterban. Wilt u ook een actie 

opzetten, al dan niet gecombineerd met een presentatie, laat het ons weten alstublieft. 

 

Een aantal kinderen uit deze nieuwsbrief, en nog een aantal dat al langer bij ons woont, 

hebben sponsors nodig. Wellicht dat u tijdens uw vakantie hier eens rustig over na zou 

kunnen denken; als u wellicht al periodiek een gift overmaakt, wilt u dan misschien overwegen 

om dit om te zetten in kinder- of schoolsponsoring ? Piet, Pita en zéker de kinderen zouden 

dit geweldig vinden (een eigen “Financial sponsor” !). 

 

Door de overgang naar IBAN-nummers ontvangen wij bij giften niet meer de complete 

adresgegevens van u. Voor ons heel vervelend, want als wij uw (nieuwe) adres niet weten 

kunnen we u geen bedankje sturen. Mocht u hier prijs op stellen, meldt dat even a.u.b. 

 

Namens Piet en Pita, alle medewerkers en het bestuur wensen wij u allen een goede 

zomerperiode toe. 

 

Gert Brandwijk 

 

  



 7 

 

 

C 

O 

L 

O 

F 

O 

N 

 

STICHTING NOAH’S ARK CHILDREN’S MINISTRY UGANDA 

  

Secretariaat:  

M.E. Brandwijk-Smit 

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht 

Tel: 0184-415987 

E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org 

  

Veldadres Piet en Pita Buitendijk: 

PO Box 355, Mukono, Uganda 

Tel: 00256-71 24 81 142 of 

       00256-71 22 88 425 

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org  

 

Bankrekeningnummers: 

Ten name van: Stichting NACMU te Sliedrecht 

NL84 RABO 0362 4140 17     Algemene giften/donaties 

NL59 RABO 0362 4439 55    Kindersponsoring  

NL37 RABO 0362 4439 63    Schoolsponsoring 

NL22 RABO 0152 1874 21      Piet en Pita Buitendijk 

 

Website: www.nacmu.org 

K.v.K. nr. 23093271  

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan. 

U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per maand.  

Een schoolkind sponsoren kost per maand € 12,50. 
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