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Lieve vrienden en familie,

De krant gelezen, gespeld en gedeeld met anderen? Wij vonden het weer leuk om hem voor u
te maken. Hebt u om wat voor reden dan ook de Noah's Ark krant niet ontvangen laat het ons
weten dan krijgt u hem alsnog.

Hier gaat ondertussen het leven weer ‘gewoon' verder. Alleen wat nu eigenlijk gewoon is zijn
we nog steeds niet achter. De afgelopen maanden kregen we opnieuw nieuwe kinderen en
helaas overleed één van hen.

JASON

Op 22 november werden we gebeld door de politie hier in

Mukono. Een kleine baby, een jongetje, was gevonden op de
| vuilnisbelt, het jochie was overgoten met ferpentine; bijna
- zeker was het plan om hem in brand te steken.

Gelukkig reageerde een voorbijganger en werd het kindje
~ gered. Hij was er niet goed aan toe, hij had een serieuze

zwelling op zijn borst en onze eerste gedachte ging uit naar
‘ gebroken ribben. Bij een rontgen foto kwamen we erachter

dat zijn ribben prima waren. Na fwee dagen barstte de
- zwelling open en konden we de plek schoonmaken en
behandelen.

We hebben de baby Jason genoemd, hij was ongeveer vijf

dagen oud en zijn geboortedatum is 17 november 2014
| geworden.




JOEL JR.

Op 8 december 2014 kwam kleine Joél in ons leven. Een zielig
hoopje mens.

Hij was een maand oud en achtergelaten in een kleine kliniek. Al
zijn papieren van verwijzingen naar ziekenhuis en inentingskaart
waren daar, ook was er een klein kladje van zijn moeder. Ze
schreef: "Zijn naam is Joél, hij werd geboren op 9 november en
ik bid dat God mij vergeeft, maar ik kan niet anders."

Baby Joél was niet gezond. Hij had Spina Bifida, het zogenaamde
open ruggetje, en als gevolg hiervan had hij een waterhoofdje
wat dagelijks tfoenam in grootte. Hierdoor werd de druk op zijn
hersentjes steeds meer. We hebben ons best gedaan hem te
helpen, maar we liepen hier tegen onmogelijkheden aan; zo was
er geen drain te vinden om het vocht uit zijn hoofd af te voeren.
Na veel moeite hadden we vanuit Nederland twee drains
gekregen.

In het ziekenhuis in Kampala was men echter niet ter wille om hem te helpen voor 5 januari
omdat, in verband met de feestdagen, de operatiekamers niet konden worden gebruikt. In
een ander ziekenhuis, hier ongeveer 300 km vandaan wilde men helpen en dus besloten wij om
vroeg in de morgen van 30 december daar heen te reizen.

Maar om 02.00 uur stopte het leventje van baby Joél, de druk in zijn hoofd was te groot
geworden. Triest, aan één kant ben je dankbaar dat zijn lijden voorbij is, maar we hielden van
hem en het afscheid doet altijd zeer, ook als het beter lijkt dan het lijden.

VANESSA

Op 3 februari kregen we letterlijk een verrassing. Vroeg in
de morgen kwam de politie het terrein op en bracht ons een
kado. Een doos gevuld met lappen.

Eerst denk je aan een grap totdat je tussen de lappen een
pasgeboren baby vindt. Het kleine meisje was waarschijnlijk
één tot twee dagen oud, ze had geen voedsel gekregen en
was  daardoor

uitgedroogd en
koud.

De doos was gevonden langs de kant van de weg
bij een benzinestation. Hij had daar al een dag
gestaan totdat een straatveger ertegen
aanstootte en er geluid uit kwam.

Het is een prachtig meisje en het gaat heel
goed met haar. Ze heet Vanessa en haar
geboortedatum is 2 februari 2015.




SECONDARY/VOCATIONAL SCHOOL
Een nieuw schooljaar is begonnen. Dit keer zijn we gestart met een wervingscampagne voor
nieuwe studenten voor de eerste klas.

De reacties zijn enorm, we krijgen
aanmeldingen van alle kanten. De oudere
studenten hebben met onze vrachtwagen
met reclame op de zijkant op
verschillende plekken in de omgeving een
dag gestaan en heel veel adressen
opgeschreven en de meeste van deze
mensen zijn hier komen kijken en gingen
enthousiast terug, heel leuk.

Van Noah's Ark zelf hebben we nu
veertien kinderen die deze school volgen.

Hannah, Owen, Matthew en Timothy in S4, Joshua, Daniel, Hope, en Veronica in S2.

En de kinderen die afgelopen jaar hun examens hebben gedaan om de lagere school tfe
verlaten waren allemaal geslaagd dus Naomi, Deborah, Peace, Ruth, Elisabeth en Rebecca
beginnen nu in S1.

KERSTMUCICAL

Afgelopen kerst hebben we als Noah's Ark een kerst musical georganiseerd voor de mensen
uit de omligende dorpen. Iedereen hielp mee, kinderen, staf en vrijwilligers. Het was een
groot succes, mensen kwamen letterlijk bij honderden tegelijk.

Als de kerk vol was stonden er nog net zoveel mensen voor de poort als dat er al binnen
waren! We hebben vier voorstellingen gedaan en totaal zijn er ongeveer 5.000 mensen
aanwezig geweest. De reacties waren heel positief.

Op de eerste avond waren alle ouders en verzorgers
van onze schoolkinderen uitgenodigd. Na de
voorstelling kregen zij allemaal een kerstpakket
overhandigd. Er zaten allerlei levensbehoeften in. De
mensen waren zo blij, ze hadden nog nooit een kerst
meegemaakt waarbij ze iets kregen.

Deze pakketten werden gesponsord door de sponsors
van hun kinderen; heel fijn om zo iets voor hen te
kunnen betekenen.




De musical had als titel: Maria herinnert. Het was erg
mooi, er was veel voor geoefend en iedereen deed met

veel enthousiasme mee.

Het kerstevangelie werd verteld door onze voorganger
en er was muziek, zang, lokale dans, ballet en drama.

Alle kinderen die kwamen kijken kregen ook een
kadootje, een met leuke en nuttige spulletjes gevulde

schoenendoos.

KLINIEK

Het wordt in de omgeving, maar ook bij ziekenhuizen in Mukono district, steeds meer bekend
dat wij hier couveuses hebben. Als gevolg daarvan gebeurt het nogal eens dat premature

babies hierheen worden gebracht.

Persoonlijk heb ik (Pita) in de loop der jaren wel
enige ervaring opgedaan met het werken met
couveuses, je doet wat je kunt. We kunnen
zuurstof geven, sonde voeding, extra warmte en
begeleiding en counseling aan de ouders, maar
daar houdt het wel bij op.

Zo kregen we met kerst een moeder met baby,
moeder was bevallen in het ziekenhuis in Mukono
van een premature kindje van 1.100 gram. Ze werd
met het kind achter op een brommertje hierheen
gestuurd, wat doe je dan?

Je schud je hoofd over het feit dat men niet even heen en weer rijdt met de ambulance of
ons belt voor onze ambulance, maar dan begin je te handelen. Dit kindje doet het gelukkig
heel goed, het is nu bijna zover dat moeder en kind naar huis mogen.

Helaas eindigt het niet altijd zo. Op 8 februari werd er hier een baby geboren van 800 gram,
na twee dagen woog het kindje 690 gram. De baby was erg klein en heeft het niet overleefd.

De foto hierboven laat zien hoe klein een prematuur kindje kan zijn; let op de maat van de

thermometer.




TRANSPORTBUSSEN

We hebben twee nieuwe bussen ontvangen waar we heel erg naar uit hebben gekeken omdat
transport hier in Uganda vaak een probleem is.

We hebben er mooie belettering op gemaakt waarbij we vaderlands liefde willen proberen te
ontwikkelen. We geloven namelijk dat als er meer waarde aan familie en vaderland wordt
gecreéerd men niet zo snel een kind zal weg doen.

We trekken hiermee wel de aandacht, omdat niemand de vlag van het land op zijn auto plakt
en dus stelt men vragen en dat is weer een prachtige gelegenheid om met mensen over familie
en vaderland te spreken.

PIET EN PITA

Met ons zelf gaat het goed. Druk als altijd, maar dankbaar om te mogen zien dat er zoveel
zegen op het werk is.

Een altijd maar groeiend aantal kinderen en volwassenen die aankloppen om hulp en daar waar
we helpen zien we de verandering.

Ja het geeft voldoening, ook al maakt het je soms heel erg moe, omdat de problemen waar we
mee te maken krijgen vaak ver boven ons vermogen uit gaan.

een hartelijke groet van Piet en Pita Buitendijk



VAN HET BESTUUR
Geachte lezer,

Ook als wij de nieuwsbrief uit Uganda ontvangen staan we iedere keer weer versteld van de
hoeveelheid dingen die weer gedaan mochten worden. Mooie dingen, zoals bijv. de zeer
succesvolle kerstviering, maar ook moeilijke gebeurtenissen.

Uiteraard is er regelmatig contact met Piet en Pita en zijn we redelijk goed op de hoogte wat
er zoal passeert, maar als je het als verhaal leest met foto's erbij dan is net soms nog
indrukwekkender.

Ik vraag mij dan ook regelmatig af waarom wij ons in Nederland druk maken om zaken die in
het licht van wat Noah's Ark mag doen niet belangrijk lijken. Moet een kind nu 1000 of 1040
uur per jaar naar school, groeit de economie nu 0,1 % meer of minder, een bonnetje van een
transactie van justitie van 15 jaar geleden etc.

Dankzij uw medeleven in de vorm van gebed, giften, donaties, sponsoring, acties etc. kon het
werk in 2014 weer worden gedaan en verder worden uitgebouwd. Wij hopen dat u ons wilt
blijven steunen, want zonder kunnen we niet. Wilt u wellicht één van de nieuwe kinderen
sponsoren, of een nog niet (volledig) gesponsord (school)kind, neemt u dan contact met ons

op.

Ik hoop dat u ook heeft genoten van de nieuwe Noah's Ark Courant die u net voor de kerst
heeft ontvangen. Wilt u evt. nog meer exemplaren om uit te delen laat het ons weten.

Wij zijn, op veler verzoek, momenteel aan het nadenken over een alternatief voor het
verzenden van kado's naar de sponsorkinderen, ook omdat de verzendkosten steeds hoger
worden. Wij hopen u hierover in de volgende nieuwsbrief, of eerder via onze website, te
kunnen informeren.

U allen van harte Gods zegen toegewenst.

Gert Brandwijk
Bestuurslid
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STICHTING NOAH'S ARK CHILDREN'S MINISTRY UGANDA

Secretariaat:

M.E. Brandwijk-Smit

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht
Tel: 0184-415987

E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org

Veldadres Piet en Pita Buitendijk:

PO Box 355, Mukono, Uganda

Tel: 00256-71 24 81 142 of
00256-71 22 88 425

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.orqg

Bankrekeningnummers:

Ten name van: Stichting NACMU te Sliedrecht

NL84 RABO 0362 4140 17  Algemene giften/donaties
NL59 RABO 0362 4439 55 Kindersponsoring

NL37 RABO 0362 4439 63  Schoolsponsoring

NL22 RABO 0152 1874 21  Piet en Pita Buitendijk

Website: www.nacmu.org
K.v.K. nr. 23093271

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan.
U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per maand.
Een schoolkind sponsoren kost per maand € 12,50.

Algemeen Nut
Beogende Instelling

A\ =]



mailto:nacmu-uganda@nacmu.org
http://www.nacmu.org/

