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Nieuws van Piet en Pita 
vanuit Noah’s Ark Kinderhuis 

 

     15e jaargang, nummer 2 

      Juni 2015 

Lieve vrienden en familie, 

 

De afgelopen maanden zijn, wat nieuwe kinderen betreft, rustig geweest. We hebben net een 

schoolvakantie van drie weken achter de rug, wat iets minder rustig was, maar de kinderen 

hadden plezier, en daar gaat het om. Ook hebben een paar kinderen ons verlaten. 

Al met al, genoeg redenen om weer een nieuwsbrief te schrijven. 

 

PHILIP 

Op 7 maart werd onze hulp ingeroepen door de 

politie van Kayunga. Het ging om een klein 

jongetje. Op het politiebureau troffen we 

naast een baby ook de jonge moeder aan. 

Omstanders hadden gezien hoe die morgen de 

moeder haar baby tussen de struiken had 

gegooid; zij hadden de politie ingeschakeld. De 

moeder toonde geen enkele spijt en totaal 

geen interesse in haar kind. De baby was nog 

erg klein, vier dagen oud; tekenen van een 

liefdeloze behandeling waren duidelijk te zien. 

Striemen en krassen op zijn hoofdje en lijfje.  

 

Toen ik haar vroeg wat de naam van haar baby was, antwoordde ze onverschillig: die heeft hij 

niet. Ik heb hem toen Philip genoemd en we hebben hem mee naar huis genomen.  

Hoe het verder met de moeder is afgelopen weten we niet. We weten alleen dat voor dit 

soort misdaad drie jaar celstraf wordt gegeven.  
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Philip woog nog geen tweeënhalve kilo en was erg geel; zijn lever werkte duidelijk nog niet 

goed. We hebben hem de eerste dagen in de ochtendzon gelegd om dit te behandelen.  

Ook had hij een bacteriële infectie opgelopen, waarvoor we hem antibiotica hebben gegeven. 

 

ZADOCK 

Precies een maand later, 7 april, vroeg de polite van Kampala 

om onze hulp. Het ging weer om een jongetje. Hij werd 

gevonden in een sloppenwijk, in een afvoerkanaal, wat hij 

letterlijk blokkeerde.  

Mensen die daar in de buurt wonen hadden eerder een 

duidelijk geestelijk verwarde vrouw gezien met het kind. De 

vrouw had hen bedreigd en uitgescholden. Later werd deze 

vrouw rennend gezien zonder kind. De politie kon de vrouw 

echter niet meer achterhalen en zo was er weer een kind 

zonder moeder. Hij was ongeveer zeven maanden oud.  

Wij hebben hem als verjaardag 8 september 2014 gegeven 

en noemen hem Zadock. 

 

 

 

 

MONICA 

Op 10 april werd onze hulp ingeroepen voor Monica. Ze was 

geboren op 2 april en een paar dagen later overleed haar 

moeder. De vader was hulpeloos, hoe kon hij naast zijn baan 

als chauffeur een baby verzorgen? Ook de familie was niet 

in staat om hem en de baby te helpen.  

We hebben toegezegd om voor Monica te zorgen tot ze één 

jaar oud is; dan heeft ze geen babymelk meer nodig en kan 

de familie de zorg overnemen.  

Monica is een mooie gezonde baby die voorspoedig groeit. 

 

 

 

 

 

TERUGPLAATSING EN ADOPTIE 

Zoals we al eerder hebben geschreven is een van de regels van de Ugandese regering om 

zoveel mogelijk kinderen terug te plaatsen in hun familie of door Ugandezen te laten 

adopteren. Hierin zijn we weer voor drie kinderen geslaagd in de afgelopen tijd. 
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SHARON 

Een Ugandees echtpaar, Fred en Harriët, kwamen hier 

omdat ze graag een baby wilden adopteren omdat ze zelf 

geen kinderen konden krijgen.  

Ze hadden al snel een oogje op Sharon. 

Harriët is toen zes weken als vrijwilligster hier komen 

werken om te leren hoe ze een baby moet verzorgen.  

Na afloop van deze periode ging een heel gelukkig echtpaar 

hier weg met onze Sharon. Een erg dubbel gevoel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABRIËLLE 

Ook voor Gabriëlle kwam er een Ugandees 

echtpaar die de zorg voor een kind op zich 

wilden nemen. Ze hadden al eerder een 

jongetje geadopteerd en wilden nu heel graag 

een meisje, maar het hoefde geen baby te zijn.  

Ze werden verliefd op Gabriëlle en zo vond 

onze Gabriëlle dus ook een thuis in een 

Ugandees gezin.  

 

 

 

 

MICHELLE 

Michelle kwam hier als kleine baby, omdat haar moeder 

was overleden.  

We hebben zo goed mogelijk voor haar gezorgd en nu 

kwam de tijd waarop de familie geacht wordt de zorg 

over te nemen.  

Michelle is nu oud genoeg om alles te eten en kan goed 

lopen. Haar vader heeft haar nu mee naar huis 

genomen. 

Haar oma, de moeder van haar moeder, gaat nu voor 

haar zorgen. 
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VAKANTIETIJD 

Vanaf 24 april hadden alle kinderen drie weken 

vakantie. Dat betekende voor iedereen die op 

de één of andere manier betrokken is bij de 

kinderen een drukke tijd.  

We hadden een programma gemaakt, waarbij al 

de kinderen aan veel verschillende activiteiten 

konden deelnemen. Sport en spel, knutselen, 

maar ook een dag écht weg in kleinere 

groepjes, om de kinderen ook het 

vakantiegevoel te geven. Dit was een 

fantastische belevenis.  

 

Stoppen in het regenwoud, waar je kip aan een stokje eet met een flesje fris erbij en daarna 

door naar een zwembad waar we tegen gereduceerde prijs lekker mochten zwemmen. 

Wat een feest, ze hebben zich naar hartelust uitgeleefd! 
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EEN CONTAINER UIT NEDERLAND 

Afgelopen mei ontvingen we een container uit Nederland met prachtige kleren, schoenen, 

stoelen, een tractor, houten platen, speelgoed, schoolspullen, muziekinsstrumenten, 

computers voor de school, nachtkastjes voor de kliniek, en nog heel veel meer.  

 

Met vereende krachten werd de container uitgepakt. Daarna werd hij van de vrachtwagen 

getild en kon de truck met oplegger weer vertrekken. Ook de studenten van de Secondary en 

Vocational School hielpen mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE WETTEN EN NIEUWE REGELS 

De regering wil een nieuwe wet aannemen waarbij buitenlanders (zendelingen en 

hulpverleners) niet echt meer welkom zijn.  

Werkvergunningen om hier te mogen zijn als zendeling worden dan heel moeilijk te krijgen. 

Uiteraard baart dit ons zorgen, want als de wet wordt aangenomen wordt het leven hier een 

stuk moeilijker.  

Zal uiteindelijk de democratie, waarvoor men zegt te staan,  zegevieren ?   



6 

 

2 JUNI 2015 

Een veelbewogen dag. Op 1 juni verloren we één van onze studenten, Lawrence. Hij heeft vijf 

jaar deel uitgemaakt van onze school. Lawrence was gehandicapt, hij zat in een rolstoel en 

werd door zijn familie absoluut niet gesteund om naar school te gaan. Het werd door hen 

gezien als weggegooid geld, want hij was volgens hen waardeloos.  

Wij dachten daar heel anders over, hij was een lieve jongen die enorm zijn best deed. Hij had 

een groep vrienden om zich heen die altijd voor hem klaar stonden om hem te helpen.  

Zijn ouders weigerden hem nog te voeden en dat is zijn dood geworden. Zo in en in triest. 

Met de hele school en alle medewerkers hier in Noah's Ark hebben we hem begraven, terwijl 

zijn vader stomdronken toekeek. De leerlingen hebben de kist gedragen en de band heeft de 

hele weg naar zijn huis voor de kist uit gelopen.  

 

 

SOLOMON 

Onmiddellijk na de begrafenis moesten Piet en ik 

er op uit om een baby op te gaan halen in 

Kayunga, een dorp ongeveer 60 km hier vandaan. 

De baby, een jongetje, was er slecht aan toe.  

Hij is ongeveer negen maanden oud, heeft een 

waterhoofdje en een zogenaamd open ruggetje. 

Hij had enorme moeite om adem te halen en hij is 

hier thuis onmiddellijk aan de zuurstof gegaan. 

Hij heeft een serieuze longontsteking.  

 

Hij was weggegooid, diep in de rimboe, en er is niets van hem bekend. Wij hebben hem 

Solomon genoemd. Zijn verjaardag is 2 september 2014 geworden. 

 

LAWRENCE 

Onderweg vanuit Kayunga kregen we een 

telefoontje van de politie in Mukono dat er 

een baby van een paar dagen was 

achtergelaten bij het lokale ziekenhuis. Er 

stond daar een tent in de tuin, waar bloed 

gegeven kon worden en hij werd achter die 

tent in het gras gevonden.  

Het was een mooie voldragen baby en hij 

woog ruim drie kg. Zijn navelstreng zag er 

ernstig ontstoken uit en dus is hij hier 

begonnen met een kuur antibiotica, dit om 

te voorkomen dat hij meningitis op zal lopen. We hebben hem Lawrence genoemd, als een 

liefdevolle herinnering aan de jongen die we die middag hadden begraven.   

Zijn geboortedag is 27 mei 2015 geworden.  
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VAN HET BESTUUR 

 

Geachte lezer, 

 

Toen ik deze nieuwsbrief uit Uganda kreeg viel mij op dat het aantal regels tekst minder is 

dan gebruikelijk, wat ruim goed gemaakt is door de mooie en leuke foto’s. 

 

Als je je vervolgens probeert in te denken wat een tragedie en emotie voor betreffende 

families, maar ook voor Piet en Pita Buitendijk en het personeel, achter deze verhalen zit, 

dan zijn de afgelopen drie maanden zeker niet rustig(er) geweest. 

 

Het is bijna niet in te denken wat een impact een dag als 2 juni heeft gehad op velen bij 

Noah’s Ark. Menselijkerwijs gesproken is dit niet snel te verwerken, maar wat is het dan een 

zegen dat wij mogen ervaren dat God kracht geeft, juist ook op zulke momenten. 

 

Al zijn er afgelopen periode “maar” drie kinderen bijgekomen en zijn er drie vertrokken, er 

moet nog steeds wel iedere dag gezorgd worden voor de ruim 170 kinderen uit het 

kinderhuis, de scholen moeten draaien, lokalen moeten worden bijgebouwd, de kliniek draait 

gewoon door en de volgende family unit is ook in aanbouw. De zeer frequente stroomstoringen 

maken het dagelijkse werk soms heel lastig. 

 

Alles wat in Uganda gebeurt is alleen maar mogelijk dankzij uw voortdurende steun, in welke 

vorm dan ook. Hartelijk dank daarvoor namens Piet en Pita en alle kinderen. 

 

Op het moment dat ik dit schrijf is Piet (opnieuw) geveld door de malaria; hoewel prima 

medicatie beschikbaar is betekent dit toch dat hij een aantal weken minder zal kunnen doen.  

 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven na te denken over een alternatief voor het 

verzenden van cadeau’s naar sponsorkinderen. Wij zijn er nog niet uit hoe wij dit praktisch en 

haalbaar in kunnen vullen, dus helaas kunnen wij u hierover nog niet verder informeren. 

 

Hier in Nederland naderen we alweer de zomervakantie, waarin velen ook van een periode van 

rust zullen gaan genieten. Mede namens de overige bestuursleden van Noah’s Ark wens ik u 

een goede tijd toe. 

 

Gert Brandwijk 

Bestuurslid 

 

 
P.S.  
Wilt u in het nieuwe seizoen een presentatie van Noah’s Ark plannen, neem dan contact met ons op.  
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STICHTING NOAH’S ARK CHILDREN’S MINISTRY UGANDA 

  

Secretariaat:  

M.E. Brandwijk-Smit 

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht 

Tel: 0184-415987 

E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org 

  

Veldadres Piet en Pita Buitendijk: 

PO Box 355, Mukono, Uganda 

Tel: 00256-71 24 81 142 of 

       00256-71 22 88 425 

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org  
 

Bankrekeningnummers: 
Ten name van: Stichting NACMU te Sliedrecht 

NL84 RABO 0362 4140 17     Algemene giften/donaties 

NL59 RABO 0362 4439 55    Kindersponsoring  

NL37 RABO 0362 4439 63    Schoolsponsoring 

NL22 RABO 0152 1874 21      Piet en Pita Buitendijk 

 

Website: www.nacmu.org 
K.v.K. nr. 23093271  

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan. 

U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per maand.  

Een schoolkind sponsoren kost per maand € 12,50. 
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