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Lieve vrienden en familie,

We hebben een heel drukke tijd achter de rug waarin veel is gebeurd, bijna teveel om op te
noemen. Toch ga ik proberen op z'n minst alle nieuwe kinderen aan u voor te stellen, want dat
zijn er heel wat.

Op 8 september 2016 kwam Rose bij ons in huis, haar moeder was 5
september overleden toen ze Rose het leven gaf. Haar familie bleef
hulpeloos achter, niet wetende hoe ze zonder een moeder dit kleine
meisje groot moesten brengen.

Ze mag voorlopig bij ons blijven, totdat ze groot genoeg is om met
de pot mee te eten, dan gaat ze terug naar haar familie.

Op 10 september verloren we onze Eva, zij was bij ons sinds 4 juli.
Ze had Aids en werd steeds zwakker, de medicijnen die ze kreeg
deden haar meer kwaad dan goed.

Met pijn in ons hart hebben we haar feruggegeven aan onze
Hemelse Vader.

Op 5 oktober 2016 kregen we Elijah, hij was achtergelaten bij een
kliniek in Mukono, waar de moeder voor hulp kwam. Zij liet hem
achter en vertrok zo snel mogelijk.

Wij hebben hem de naam Elijah gegeven en hij is geboren op 4
oktober 2016.




Onze hulp werd op 10 oktober 2016 gevraagd voor Janet.

Ongeveer twee en een half jaar oud, verwaarloosd en zwaar
ondervoed.

Ze praatte niet veel, wel vertelde ze dat ze Jane heette, maar omdat
we al een Jane hebben hebben we er een T aan toegevoegd en noemen
we haar Janet.

Recentelijk vertelde ze aan een van de aunties dat ze Janet genoemd
wordt maar Jane heet.

Als verjaardag hebben we voor haar 10 april 2014 gekozen.

Bernice werd op 20 oktober gevonden. Ze was gelijk bij de geboorte in
een plastic tas gestopt en weggegooid. De navelstreng was niet eens
afgebonden, dus toen we haar op het politiebureau uitpakte lag ze in
een plas bloed.

We hebben haar snel verzorgd en omdat ze heel koud was ging ze
onder Pita's shirt mee naar huis. Gelukkig groeide ze voorspoedig en is
het nu een prachtige, rustige baby, die altijd een lach klaar heef+.

Op 31 oktober werden we gebeld door de politie om te helpen bij een
schrijnend geval. Een vrouw die duidelijk een psychisch probleem had
leefde met haar baby in het moeras, haar ‘huis’ was door een hevige
regen in het water komen te staan waardoor alles doorweekt was.
Mensen die haar zo een lange tijd hadden zien leven grepen toen in en
belde de politie.

Uit het gesprek met de moeder kwam naar voren dat dit haar achtste
kindje was, maar er waren geen ander kinderen gezien. Sommigen
waren overleden zei ze en anderen had ze omgebracht. Dit kind was
op dat moment voor haar zo belangrijk, dat ze hem met koning
aansprak. De baby, ongeveer anderhalve maand oud had duidelijk een
goed thuis nodig zodat de moeder kon worden opgenomen. Rick, zo
hebben wij hem genoemd, is nu bij ons en de kans dat hij ooit fterug
kan naar zijn moeder is nihil. We hebben zijn geboortedag gezet op 18
september 2016.

Het “huis" van Rick.




Onze hulp werd gevraagd, op 15 november, voor een zes dagen oude
baby. Het jongetje had onze bescherming en zorg nodig. Mensen uit
het dorp waar het meisje kwam toen ze zwanger was, hadden voor
de bevalling de zorg op zich genomen.

Ze was geestelijk ziek en toen de baby geboren was wilde ze niets
van het kind weten.

Ze weigerde hem te voeden, maar haar verzorgers dwongen haar.
Verschillende keren probeerde ze haar baby te wurgen. Dit kon zo
niet langer blijven.

Wij hebben het jongetje bij ons genomen en hem Gary genoemd, hij
isop 9 november 2016 geboren.

Bernard werd op 29 november gevonden, midden in een veld.

Hij was ongeveer twee en een half jaar oud en was zwaar ondervoed.
De vader werd gevonden en gearresteerd. Het bleek dat zijn
moeder was weggelopen met een andere man en de toen drie
maanden oude baby bij de vader had achtergelaten.

Hij had, zo zei hij zelf, er meer dan genoeg van en daarom had hij
de baby achtergelaten.

De politie vroeg ons om het jongetje bij ons te nemen, wat we
uiteraard met liefde hebben gedaan.

Wij hebben zijn verjaardag geschat op 28 april 2014.

Op 2 december 2016 is Felicity, een meisje dat we sinds 25
augustus tijdelijk in huis hadden, terug gegaan naar haar tante .

Op 10 december verliet Joanita ons om bij haar oom en tante te
gaan wonen. Toen we haar in januari 2016 in huis genomen hadden
was ze zwaar mishandeld en had ze eerst veiligheid nodig.

Nu was het tijd voor haar om terug te gaan naar haar familie.

Op 17 december werd er een baby geboren in het locale ziekenhuis.
De moeder wilde zo gauw mogelijk naar buiten om haar familie te
roepen. (Zei ze tegen de verpleging.)

Maar ze vertrok met de noorderzon. Uiteraard had ze dit gepland
en een valse naam opgegeven in het ziekenhuis.

Wij hebben het jongetje overgenomen van de politie en hij is nu een
van onze babies.

We hebben hem Henk genoemd.




Oudjaarsdag, terwijl we druk bezig waren met oliebollen bakken,
werden we opnieuw gevraagd om naar het politie bureau te komen. Een
ongeveer twee maanden oude baby leefde samen met zijn moeder op
straat.

De moeder had hulp nodig en is naar het psychiatrisch ziekenhuis
gebracht en wij hebben de baby van haar overgenomen. Ze gaf hem
verschillende namen, maar waar het het meeste op leek was de naam
Vincent, dus dat is hoe we hem hebben genoemd.

Zijn geboortedag is 31 oktober 2016 geworden.

Toen het nieuwe jaar anderhalf uur oud was werden we uit bed gebeld
door de politie, er was een baby gevonden op straat, of wij wilde
helpen. We gingen snel naar Mukono en pikte het jongetje op. We
noemden hem Manish, naar een Indische vriend die veel doet voor
Noah's Ark. Gelukkig kwam drie dagen later zijn moeder naar de
politie op zoek naar haar zoontje en konden we hem weer aan haar
terug geven.

Op 2 Januari 2017 belde de politie uit Kampala, Zij hadden een
vondelingetje van ongeveer anderhalf jaar oud. Ze was langs de weg
bij een oude vrouw achtergelaten door een boda boda (brommertaxi).
De bestuurder vertelde de vrouw dat hij ging proberen wisselgeld te
krijgen, dat was het laatste wat ze van hem zag. Het meisje, dat
behoorlijk getraumatiseerd is, accepteerde Pita onmiddelijk en wilde
daarna niets meer weten van Ugandezen. Triest om te zien, wat zal er
allemaal met haar zijn gebeurd? We noemden haar Roberta. En gaven
haar als verjaardag 30 juli 2015. Gelukkig begint ze nu wat meer
mensen te accepteren.

Op 4 januari werd er een piepklein meisje gevonden op het grasveld bij
een ziekenhuis. De volgende, zeiden we al tegen elkaar. Wat is er mis
in dit land. Maar goed, ook haar namen we op in ons midden en noemde
haar Bonisa. Ze was zwak en teer, en ze bleek malaria te hebben. Haar
moeder werd gevonden en moest hier aan de politie laten zien welke
baby dan wel haar baby was. Genoeg baby's hier waar ze uit kon kiezen,
maar na een wat aarzelen kwam ze toch op de juiste baby. Ook de
grootmoeder werd voor de keus gesteld en ook zij koos de juiste baby.
Dat was voor de politie genoeg bewijs en dus vertrok Bonisa weer op 9
januari.



Op 6 januari kwam er een noodkreet van een
politiebureau aan de oever van het Victoria meer.
Er was daar een klein jongetje met een zak met
kleren en zijn inentingskaart verlaten
aangetroffen. De politie had geprobeert de
namen en telefoon nummers van deze kaart te
achterhalen en kwamen terecht bij de vader. Hij
zei meteen dat hij echt niet voor het kind ging
zorgen.

Het jongetje met de naam Silas, bleek tien
maanden oud, lief en aanhankelijk te zijn, maar

ook extreem klein.

Voor de bochel in zijn rug zal orthopedische hulp gezocht moeten
worden. De politie zoekt nog verder naar andere familieleden,
maar tot nu foe geen reactie.

Silas werd op 9 maart 2016 geboren.

Britta haar moeder overleed toen ze haar ter wereld bracht.

Op 4 januari werd ze geboren en haar opa en tante brachten haar
op 9 januari naar Noah's Ark omdat ze er geen kans foe zagen de
baby te verzorgen.

Ze is nu hier bij ons voor de eerste anderhalf jaar van haar leven,
na die tijd zal het makkelijker zijn voor haar familie om voor haar
te zorgen, omdat ze dan met de pot mee kan eten.

Een hartelijke groeft,
Piet en Pita Buitendijk




VAN HET BESTUUR
Geachte lezer,

Inmiddels is het jaar 2017 alweer in volle gang en is op het moment dat u dit leest het eerste
kwartaal al bijna weer voorbij. Toch is het goed om nog even terug te blikken.

Allereerst hebben wij gemerkt dat de Noah's Ark Courant die afgelopen december is
verzonden goed is onfvangen en mooie en bemoedigende reacties heeft opgeleverd, variérend
van een leuk mailtje/telefoontje tot een (extra) gift of aanmelding voor sponsoring.

Hartelijk dank dat u deze vorm van verantwoording en inkijk in de ontwikkelingen bij Noah's
Ark zo waardeert. Als u nog kranten wilt om uit te delen, op school, werk, familiekring, kerk,
vereniging of waar dan ook, dan kunt u ze bestellen via nacmu-nederland@nacmu.org of via
het contactformulier op onze website (www.nacmu.org).

Ook zijn wij blij dat in de afgelopen periode het bestuur is versterkt met Wilma Welten,
wellicht bij u al bekend van een presentatie. Wij heten haar hartelijk welkom en wensen haar
Gods zegen toe bij dit werk. Vanaf deze plaats ook dank aan Tineke Nauta, die al een
behoorlijk aantal jaren een groot deel van de financiéle administratie verzorgt.

Piet en Pita Buitendijk moesten afgelopen februari i.v.m. de hard teruglopende gezondheid
van de moeder van Piet naar Nederland komen. Na nog een aantal dagen, van soms heel mooie
contacten met haar, is ze overleden. Wij zijn dankbaar met Piet en Pita dat zij nog op tijd
waren om dit nog mee te mogen maken. Het verdriet over het verlies blijft, maar deze
herinneringen ook.

Begin februari zijn ook Jan en Marie-José Alblas bij Noah's Ark in Uganda gestart als
zendeling; het is de bedoeling dat zij zich o.a. bezig gaan houden met de Family Units. Nu
steeds meer kinderen in de tienerleeftijd komen zijn zij een mooie en noodzakelijke
aanvulling van het team. Ook voor hen is gebed nodig, voor hun werk in Uganda, maar ook voor
hun achterblijvers in Nederland.

Wellicht dat u via facebook of een blog van een vrijwilliger al had gehoord van de komst van
één of meer van de kinderen genoemd in deze nieuwsbrief. Ook voor hen zoeken wij weer
sponsors; op onze website kunt u vinden welke kinderen nog een sponsor nodig hebben en
vindt u een aanmeldingsformulier; uiteraard kan dit ook per email of telefoon.

Een hartelijke groeft,

Gert Brandwijk
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STICHTING NOAH'S ARK CHILDREN'S MINISTRY UGANDA

Secretariaat:

M.E. Brandwijk-Smit

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht
Tel: 0184-415987

E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org

Veldadres Piet en Pita Buitendijk:

PO Box 355, Mukono, Uganda

Tel: 00256-71 24 81 142 of
00256-71 22 88 425

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org

Bankrekeningnummers:

Ten name van: Stichting NACMU te Sliedrecht

NL84 RABO 0362 4140 17  Algemene giften/donaties
NL59 RABO 0362 4439 55 Kindersponsoring

NL37 RABO 0362 4439 63 Schoolsponsoring

NL22 RABO 0152 1874 21  Piet en Pita Buitendijk

Website: www.nacmu.org
K.v.K. nr. 23093271

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan.
U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per maand.
Een schoolkind sponsoren kost per maand € 12,50.

Algemeen Nut
Beogende Instelling
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