
   
	

   
 

Lieve allemaal,                                                           Kerst 2017  
 
Zo, alweer bijna een jaar om; we kijken nog even terug voor we 2018 in gaan.  
Bovenaan staat voor ons God, die ons leidt en Zijn gunstbewijzen aan ons getoond heeft!  
We hebben enorm veel zegen mogen ervaren in het werk dat Hij op onze schouders heeft 
gelegd. 

 
Het bijzondere is dat met zoveel zegen er ook juist veel meer strijd en 
moeilijkheden om de hoek lijken te komen. Zo zijn we, naast een groot aantal 
baby’s dat dit jaar voorbij kwam, ook meer 
geconfronteerd met oudere kinderen die 
gruwelijk mishandeld zijn!  
 
Ons team maatschappelijk werkers is met 
vereende krachten, samen met politie en 
kinderbescherming, in staat geweest heel 
wat kinderen terug te plaatsen bij familie. 
Ook zijn er enkelen geadopteerd door 
Ugandese gezinnen.  
 

We hebben ontzettend veel te maken gehad met diefstal, vooral van buiten maar ook 
wel van binnen het kinderdorp. Dat geeft heel veel frustratie. Hierdoor hebben we de regels 
binnen ons kinderdorp behoorlijk moeten aanscherpen, wat niet altijd wordt gegrepen. 
 
                    We zijn allebei veel ziek geweest, meest malaria, waardoor onze energie compleet                   
                      op raakte, en wat best ontmoedigend is. Hierdoor kwamen we er ook achter           
              dat 24 uur beschikbaar zijn niet meer werkt als je dichtbij de 60 komt.  

We zijn daarom heel dankbaar voor alle medewerkers, waardoor er genoeg 
aandacht is voor alle kinderen en jongeren. Drie kinderen overleden; een pijnlijk 
afscheid, maar omdat we weten dat ze veilig in Jezus armen 
 zijn vertroost dat ons!     

   
  
                        We zijn heel blij met onze opgroeiende jeugd; een  

  heel aantal neemt steeds meer verantwoording op zich en  
 dat is geweldig om mee te mogen maken! Het resultaat van jaren   

hard werken!  
Ook konden we maar liefs drie nieuwe familie units in gebruik nemen dit  
jaar, zodat er weer ruimte ontstond in het kinderhuis; de kinderen die  
verhuisden waren heel blij!.  

  Brief van Piet en Pita Buitendijk  
  vanuit Noah’s Ark Kinderdorp in Uganda! 

Pita	met	tweeling!	

Baby	gered	en	aan	zuurstof	

Heerlijk genieten van baby Bernice! 



				Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda 
 

          Ook aan bezoekers en vrijwilligers ontbrak het zeker niet. Dit jaar  
      Hadden we weer heel veel bezoek en ook teams vanuit verschillende  
   landen; er zijn weer heel wat steentjes en knuffels bijgedragen ,heel  
bemoedigend om het enthousiasme en de bewondering te zien bij zovelen.  

      Ook voor 2018 zijn er nog mogelijkheden om als deelnemer met een groepsreis  
mee te komen. Kijk op de site van Livingstone reizen : www.lst.nl     

 
Inmiddels hebben wij voldoende giften binnengekregen om met de bouw van het 
Doorgangshuis, waar we over schreven in onze laatste nieuwsbrief, te starten. We 
hopen daar zo’n 30 of 40 kinderen per jaar mee te helpen, voor korte of langere tijd.  
Veel kinderen die in moeilijkheden komen door huiselijk geweld of meisjes  
die verkracht zijn gaan nu nog naar de jeugdgevangenis, omdat  
er niet veel andere mogelijkheden zijn. 
 

Kerst aktie! 
De aktie in de bijlage van deze brief is een mogelijkheid om  
armlastige families en de familie’s van de gesponsorde school- 
kinderen een stuk vreugde te geven met de feestdagen!  
Wij bevelen deze aktie van harte bij u aan. Deel deze oproep  
AUB met anderen, want samen kunnen we nog meer doen! 
 
ONTMOETINGSDAG 2018 
In maart/april hopen we weer een ontmoetingsdag te houden, waar  
wij zelf aanwezig willen zijn met een paar kinderen. Als datum en  
lokatie bekend is melden wij dat direct op onze website. We komen  
ook graag bij u langs, gewoon thuis, met wat vrienden en bekenden, die iets willen weten over 
wat we met elkaar in Uganda kunnen doen!  
Natuurlijk zijn we ook voor een school, kerk, preek/spreekbeurt beschikbaar! Contact per  
mail of telefoon het secretariaat voor de mogelijkheden.      
  
We weten dat alles wat we hebben mogen doen dit jaar niet had gekund zonder jullie.  
Uw gebed, financiele hulp en bemoediging zijn voor ons een enorme steun geweest,  
waarvoor we jullie heel hartelijk bedanken. 
    

           Wij wensen u een gezegende Kerst, 
                       en voor 2018 
    Gods Zegen en voorspoed !!!   
  

              Piet, Pita en kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinderen! 
 
         

             Giften voor P&P: NL22 RABO 0152 1874 21 

          Bedankt  
     dat u mee helpt  
meer baby’s te redden! 


