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Nieuws van Piet en Pita 
vanuit Noah’s Ark Kinderhuis 

 

     18e jaargang, nummer 1 

      Februari 2018 

Lieve vrienden en familie, 

 

Het nieuwe jaar is al weer een stukje op weg. En we hebben weer heel wat om over te 

schrijven. In onze kerstbrief hebben we eens niet over onze nieuwe kinderen geschreven.  

Met als resultaat dat we er nu negen hebben om aan u voor te stellen; want ook zij hebben 

sponsors nodig. Leest u maar snel verder. 

We hebben meer dan negen kinderen gekregen in de afgelopen periode, maar gelukkig konden 

de anderen allemaal weer teruggeplaatst worden bij hun familie.  

 

Op 26 september moesten we afscheid nemen van Silas; hij was vaak ziek en een ernstige 

longontsteking betekende voor hem het einde.  

Ook hebben we een baby (Eric), die we in oktober kregen, in januari moeten begraven. Hij 

werd ‘s morgens niet meer wakker. Dit waren heel verdrietige gebeurtenissen.  

Daarnaast is één van onze oudste kinderen, Joshua, uit het nest gevlogen, om het nu op eigen 

benen te gaan proberen.  

 

 

SARAH 

Een meisje van ongeveer twee en een half jaar werd door haar moeder 

achtergelaten bij een man, die bij hoog en laag volhield niet de vader te 

zijn, de moeder amper kende en het kind niet te willen. Zo kregen wij 

op 13 september 2017 er een dochter bij. Haar geboortedag is 13 

maart 2015 geworden. 
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AMY 

Op 20 september 2017 werd een baby van één dag oud in de struiken 

gevonden. Geschaafd, en vol schrammen ontvingen we haar.  

Gelukkig is daar niets meer van te zien.  

We weten verder niets over haar, behalve haar geboortedatum :  

19 september 2017  

 

 

 

 

PRISCILLA JR verloor haar moeder in november. Haar vader, die bij ons 

werkt als bewaker, vroeg onze hulp, want zonder vrouw om voor zijn kleintje 

te zorgen kan hij niet werken en zonder werk kan hij haar niet voeden.  

Wij hebben toegezegd dat ze twee jaar hier mag zijn.  

Op 14 november 2017 kwam ze bij ons; ze is geboren op 27 april 2016 

 

 

 

 

ROGER werd gevonden, in doeken gewikkeld in een plastic tasje.  

Er was verder niets bij wat ons naar de moeder zou kunnen leiden. 

Wij kregen Roger een paar uur na zijn geboorte, op 11 december 

2017. 

 

 

 

DARREN 

Op 21 december kregen we een telefoontje dat er weer een baby was 

gevonden. Bij de politie aangekomen vertelden ze dat hij nog geen jaar 

oud was, want hij kon nog niet staan. Wij zagen gelijk dat er iets mis was; 

het ventje was zeker anderhalf, maar zijn ene bovenbeen was erg dik en 

je mocht er niet aan komen. Terug in Mukono zijn we 

gestopt bij het ziekenhuis om een foto te laten 

maken, waaruit bleek dat zijn bovenbeentje net onder 

de heup ernstig gebroken was. De dokters wilden 

minstens een week wachten met het plaatsen van gips 

en dus konden we hem mee naar huis nemen, waar hij in een bed in de 

kamer gelegen heeft met zijn been in traktie. Na anderhalve week ging er 

gips om en nu begint hij zonder gips te lopen. Helaas is er niemand 

gekomen die familie is en hem terug wil. Zijn geboortedatum hebben we 

geschat op 21 juni 2016. 
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ELSA 

Op 30 december kwam de volgende baby. Te vondeling gelegd bij een 

kraampje langs de weg. Er was een brief bij waarin stond : “Ik heb het 

geprobeerd, maar ik kan er niet voor zorgen. De vader verkoopt chapati’s 

hier in de buurt, probeer hem maar te vinden en geef het kind maar aan 

hem”. Vader was nergens te vinden en dus kwam ze hier. Elsa, drie maanden 

oud en nog geen zes pond. Ze was geboren in september en daar stopte het verhaal. Al gauw 

bleek dat het kind gevolgen ondervond van een hersenverlamming en zwaar gehandicapt is.  

Na drie weken belde de politie ons dat ze de moeder hadden gevonden, een jong meisje dat 

geen inkomen en geen onderkomen heeft; ze sliep ergens in een kerkportaal en dat was het. 

Wij hebben haar naar Noah’s Ark laten komen en helpen haar, samen met de maatschappelijk 

werkers, om voor haar baby te zorgen. Ondertussen blijven we proberen contact te krijgen 

met familieleden, zodat ze ondergebracht kunnen worden bij familie.  

 

 

NEILL 

Een jochie van ongeveer een jaar oud werd achtergelaten voor iemand zijn  

deur. Deze persoon bracht hem naar de politie en daar begon voor Neill 

een ander leven. Wij haalden hem op bij de politie op 18 januari 2018 en 

gaven hem een naam en een geboortedatum : 12 januari 2017. 

 

 

 

ESTHER werd op zondag 21 januari bij onze poort afgeleverd. Ze was de 

dag daarvoor geboren tijdens een autorit, waarbij haar moeder overleed. De 

familie besloot te wachten tot de baby ook dood zou gaan. Gelukkig was er 

een nichtje dat een paar jaar geleden hier stage had gelopen en zij wist een 

plek waar het kind verzorgd kon worden: Noah’s Ark. Uiteraard hebben we 

het piepkleine meisje opgenomen en zijn voor haar gaan zorgen.  

Het bleek minder simpel dan het leek: na twee dagen 

kwamen we er achter dat ze nooit plaste, de luiers 

bleven gewoon droog. We zijn met haar naar een 

ziekenhuis gegaan in Kampala, waar men ontdekte dat 

ze geen opening had om mee te kunnen plassen, een ernstig probleem. 

Wij hebben er met de kinderen een zaak van gebed van gemaakt. 

Diezelfde avond vond de chirurg een opening ter grootte van een 

speldenprik. Hij heeft die iets groter gemaakt en ja hoor: de plas spoot 

om z’n oren. Ze had een ernstige blaasontsteking en kon nog steeds niet 

zonder catheter plassen. Na twee en een halve week in het ziekenhuis 

kwam Esther terug bij Noah’s Ark; er is geen operatie nodig geweest, 

want ze plast nu zonder hulp. Een regelrecht wonder en een 

gebedsverhoring.   
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LINDA 

Op 6 februari 2018 werd onze hulp ingeroepen, omdat er 

een peuter was aan getroffen in de tuin van een 

ziekenhuis. Verschillende mensen deden heel interessant, 

alsof ze precies wisten hoe het zat. Maar niemand bleek 

de waarheid te weten en zo was er weer een kind zonder 

naam, familie, huis etc.  

 

Onze Veronica ging haar samen met Piet ophalen en 

mocht haar dus ook een naam geven; dat werd Linda.  

We schatten haar leeftijd op anderhalf en hebben haar als geboortedatum 6 october 2016 

gegeven. 

 

DE SCHOLEN : NEW HORIZON 

Het is februari en het nieuwe schooljaar hier is weer 

begonnen. Na een erg lange vakantie, waarin we de 

kinderen van Noah’s Ark aangenaam bezig moesten 

houden, zijn wij daar heel blij mee. De laatste jaren 

maken de kinderen uit Noah’s Ark maar een klein 

percentage uit van het aantal schoolkinderen dat we 

hebben in onze scholen. Ook dit jaar hebben we weer 

een flink aantal nieuwe kinderen toegelaten in de 

school. Het zijn kinderen die geen kans hebben op 

onderwijs als ze niet van buitenaf geholpen worden. 

Hun eigen families kunnen zich geen schoolgeld veroorloven en dus lopen de kinderen thuis, 

kansloos. Hun dag bestaat uit water halen en kinderarbeid.  

 

Als Noah’s Ark vechten we hier al jaren tegen; 

kinderen hebben onderwijs nodig om kans te hebben op 

een toekomst. We zijn jaren geleden een 

sponsorprogramma gestart, waar veel mensen spontaan 

zich voor opgegeven hebben en trouw hun steentje aan 

bijdragen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Maar we 

willen dolgraag nog meer kinderen een kans geven. 

Onze school is voor kinderen vanaf 3 jaar en als ze 

goed hun best doen kunnen ze doorgaan totdat ze 

ongeveer 19 zijn en van school afkomen. Daarna kunnen 

ze voorbereid de maatschappij instromen. In die tijd 

kunnen ze verschillende diploma’s behalen, voor zowel 

academische als praktische vakken. Wilt u alstublieft 

meehelpen ? 
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PRESENTATIES EN ONTMOETINGSDAG 

Eind maart tot begin mei komen we naar Nederland om meer mensen bekend te maken met 

het werk van Noah’s Ark.  

 

Op D.V. 7 april a.s. hebben we in Rotterdam in de school van het Wartburg college (locatie 

Guido de Bres) weer een ontmoetingsdag.  

Het belooft een leuke en gezellige dag te worden. We zouden het geweldig vinden als we u en 

jou daar kunnen ontmoeten. Als we de visa’s rond krijgen komen we met drie van onze 

kinderen : Zippora, Isca en Bernice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook proberen we de coördinator voor het schoolsponsor programma uit Uganda mee te 

brengen. Haar naam is Joanita.  

 

Heeft u een groep, kerk of vereninging en wilt ons uitnodigen, dat kan, we komen graag! 

Ook als u een 10 tot 20 mensen thuis wilt uitnodigen voor een presentatie, wij komen!  

We vertellen heel graag meer over wat we doen hier in Uganda. 

 

U kunt via het secretariaat, bij voorkeur per email, contact opnemen als u nadere informatie 

wilt of iets af wil spreken. 

 

Tot ziens in Nederland, 

Piet en Pita Buitendijk 
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ONTMOETINGSDAG NOAH’S ARK  

 

Voor onze sponsors, donateurs en andere belangstellenden hopen wij op  

D.V. zaterdag 7 april 2018 onze 3e landelijke Ontmoetingsdag te houden.  

 

Het thema van deze dag zal zijn : BOUW MEE AAN DE TOEKOMST VAN EEN KIND  

 

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit :  

Vanaf 10.00 uur  : Ontvangst met koffie/thee  

11.00 uur  : Opening  

11.15 uur    : Presentatie Piet en Pita Buitendijk  

12.30 uur  : lunch pauze 

13.30 uur  : Presentatie over de scholen 

Ca. 15.00 uur  : Sluiting  

 

U heeft ruimschoots de gelegenheid om diverse informatie- en verkoopkramen te bezoeken. 

Ook proberen wij via een internetverbinding contact te hebben met Uganda, zodat u live uw 

sponsorkind kunt zien en /of spreken. 

 

Voor de lunch is genoeg te koop, dus u kunt uw lunchpakket thuislaten.  

 

Locatie :  

Wartburg College (lokatie Guido de Brés), Smeetslandseweg 127, 3079 CR in Rotterdam 

De locatie bevindt zich op ca. 5 minuten loopafstand van NS-station Rotterdam-Lombardijen 

en heeft ook voldoende parkeergelegenheid. 

 

De netto-opbrengst van deze dag zal worden gebruikt voor de uitbreiding van de Primary 

School. Om de opbrengst zo hoog mogelijk te krijgen organiseren we ook nog een 

stroopwafelactie. Hoe dit in zijn werk gaat leest u op onze website. Doet u mee ??? 

 

Ter bestrijding van de onkosten bedraagt de entree voor deze dag € 5,- per adres.  

Wij verzoeken u vriendelijk om u via onze website (www.nacmu.org) aan te melden, zodat wij 

(ongeveer) weten hoeveel personen wij mogen verwachten. Heeft u geen internet dan kunt u 

zich telefonisch opgeven via het secretariaat.  

 

Wij zien, samen met Piet en Pita Buitendijk, uit naar uw komst op 7 april.  

Neem gerust uw vrienden, bekenden, buren, collega’s mee !  

 

Commissie Ontmoetingsdag   
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VAN HET BESTUUR 

 

Geachte lezer, 

 

Het lezen van deze eerste nieuwsbrief van 2018 was opnieuw indrukwekkend, niet alleen als 

je leest over het grote aantal kinderen dat er inmiddels weer bij is gekomen, maar ook het 

verdrietige overlijden van twee kinderen in de afgelopen tijd.  

Je denkt wel eens: kan het nog erger ? Het moet ook allemaal verwerkt worden, door Piet en 

Pita, maar ook door de vele medewerkers, vrijwilligers en niet te vergeten de kinderen die 

hier ook meer of minder van mee krijgen. 

 

Wat heerlijk om dan in het verhaal over Esther te lezen dat er nog steeds wonderen 

gebeuren; dat geeft hoop en moed om door te gaan. 

 

De economische situatie in Uganda is nog steeds slecht en ook daar ondervindt men de 

gevolgen van de klimaatsverandering; hierdoor stijgen de voedselprijzen sterk en daarom is 

het noodzakelijk dat we voor ieder kind uit het kinderhuis een extra sponsor weten te vinden.   

Hiervoor vragen wij uw hulp; bent u misschien al donateur, maar nog geen sponsor, zou u dat 

dan willen overwegen ? Of als u al sponsor bent: wilt u misschien het maandelijkse 

sponsorbedrag verhogen ? Of nog mooier: kunt u in uw omgeving een nieuwe sponsor vinden ? 

Graag uw reacties via het secretariaat. 

 

In het afgelopen jaar waren er op Noah’s Ark meer gevallen van malaria dan ooit tevoren. Ook 

Piet en Pita zijn hier regelmatig door getroffen. Wilt u bidden voor herstel en energie om het 

vele werk vol te kunnen houden ? 

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Ontmoetingsdag op 7 april in volle gang.  

Het programma is nog niet helemaal definitief, maar dat komt best goed. 

Wij hopen dat veel mensen komen; ook dat zou een mooie bemoediging zijn voor Piet en Pita.  

 

Zodra het programma definitief is zullen wij dit via onze website en facebook verder 

communiceren. Heeft u vooraf vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. 

 

Gods zegen toegewenst. 

 

Gert Brandwijk 

bestuurslid 
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STICHTING NOAH’S ARK CHILDREN’S MINISTRY UGANDA 

  

Secretariaat:  

M.E. Brandwijk-Smit 

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht 

Tel: 0184-415987 

E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org 

  

Veldadres Piet en Pita Buitendijk: 

PO Box 355, Mukono, Uganda 

Tel: 00256-77 24 81 142 of 

       00256-78 27 99 712 

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org  
 

Bankrekeningnummers: 
Ten name van: Stichting NACMU te Sliedrecht 

NL84 RABO 0362 4140 17     Algemene giften/donaties 

NL59 RABO 0362 4439 55    Kindersponsoring  

NL37 RABO 0362 4439 63    Schoolsponsoring 

NL22 RABO 0152 1874 21      Piet en Pita Buitendijk 

 

Website: www.nacmu.org 
K.v.K. nr. 23093271  

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan. 

U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per maand.  

Een schoolkind sponsoren kost per maand € 22,50. 
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