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Het jaar is bijna voorbij 

Kerst en nieuwjaar breken weer aan, opnieuw een jaar voorbijgevlogen en terugkijkend 

is het een jaar met heel veel veranderingen geweest. Eén ding stond centraal: onze God 

die we dienen was erbij!  

De stroom van kinderen die komen en gaan wordt steeds groter en we hebben velen 

mogen helpen een eigen thuis te vinden na soms hartverscheurende voorbeelden van 

ongewenst zijn. Onze eigen kinderen die al lang bij ons zijn zien we opgroeien en 

uitgroeien tot prachtige kinderen met heel veel kansen, zij zijn een enorme bemoediging 

om dit werk te kunnen doen. Met vreugde en een vleugje trots hebben we dit alles 

mogen delen met heel veel bezoekers en u, onze trouwe supporters. Samen hebben we 

weer zoveel mogen betekenen voor de kinderen in Uganda!  

Wij, Piet en Pita, willen u hartelijk danken dat u ons steunde in gebed, bemoedigingen 

maar ook financieel. En het lijkt misschien ondankbaar maar we kunnen het niet laten 

om u aan te moedigen ook in 2020 die steun te blijven geven. We zien zoveel 

schrijnende nood en armoede en een jonge generatie die onze hulp zo waard is!  Wij 

willen u aanmoedigen om deel te nemen in ons nieuwe programma “Kuwonya”    

(pagina 3) om maandelijks een bedrag bij te dragen voor de tijdelijke opvang van 

kinderen die niet in onze reguliere zorgprogramma opgenomen kunnen worden. 

In deze nieuwsbrief ook iets over ons medisch centrum (pagina 4). Wat een 

bemoediging als we terugkijken en zien dat we jaren geleden zelf betrokken waren bij 

sommige van deze handelingen en we nu duizenden mensen kunnen bereiken met een 

professioneel team!  
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We willen de vreugde die wij mogen beleven aan al dit werk graag met u delen en 

daarom organiseren we een reis naar Uganda! Geeft u op, en kom mee genieten van het 

helpen of als de datum u niet schikt laat het ons weten en we regelen een andere reis!  

We willen namens al onze kinderen, medewerkers en zendelingen hier iedereen een 

zegen wensen voor de Kerstdagen en voorspoed in 2020!  

Een hartelijke groet uit Uganda, 

Piet en Pita Buitendijk 

 Kinderhuis en de Family Units  

62 kinderen kwamen in 2019 voor langere of kortere tijd onder 
onze zorg 

46 kinderen zijn in 2019 herenigd met hun familie of zijn 
geadopteerd in een Ugandees gezin 

200 kinderen zijn nog voor langere tijd onder onze zorg; waar 
mogelijk werken we aan hereniging met hun eigen familie 

18 kinderen zijn op dit moment bij ons voor tijdelijke opvang en 
kunnen spoedig terug naar hun familie 

 

Ook in 2019 hebben we weer veel kinderen kunnen helpen door hen tijdelijk onderdak 

te bieden of hen voor langere tijd onder onze zorg op te nemen. Opnieuw hebben we 24 

uur per dag, 7 dagen per week voor hen klaar gestaan. De kinderen hebben liefde, zorg, 

aandacht, complimentjes gekregen, en zoals in elk huishouden ook wel eens straf.  

Een mooie ontwikkeling die steeds meer vorm krijgt is hoe de gemeenschap reageert op 

kinderen die mishandeld of achtergelaten zijn. Buren, omwonenden en getuigen zijn 

oplettender en zijn bereid om te praten met onze maatschappelijk werkers en de politie. 

Deze trend komt gedeeltelijk door een veranderend beleid in Uganda, waarbij dit 

probleem meer aandacht krijgt. In het verleden liepen we tegen veel stilte aan, 

waardoor het soms lang duurde voor we een kind konden herenigen met hun familie.  
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Maar gelukkig hebben we dit jaar een groot aantal kinderen binnen een paar weken 

weer terug kunnen plaatsen bij hun eigen familieleden of hebben we een gezin 

gevonden waar ze welkom zijn.  

 Kuwonya  

We helpen steeds meer kinderen die voor een relatief korte tijd bij ons blijven; het gaat 

niet alleen om baby’s, maar ook om oudere kinderen. Daarom zijn we dit jaar het 

Kuwonya programma gestart. Door de korte verblijfsduur kunnen deze kinderen niet in 

ons reguliere sponsorprogramma worden opgenomen. Wij verwelkomen daarom 

iedereen die deze groep kinderen op het hart wil dragen. We noemen deze groep 

kinderen “kuwonya” (Luganda voor ‘redden, genezen’).  

Door mee te doen ondersteunt u hun tijdelijke opvang bij Noah’s Ark en terugplaatsing 

bij hun eigen familie.  

 

Eddie, maart – Iedere dag werd Eddie vastgebonden aan een 

groot en zwaar stuk hout. Zo kon hij niet weglopen wanneer zijn 

stiefmoeder naar haar werk ging. Toen de politie hem aantrof kon 

hij niet lopen en was zwaar ondervoed. Eddie is ongeveer zes 

maanden bij ons geweest om te herstellen en gezond te worden. 

Met speciale voeding is hij weer op een gezond gewicht gekomen 

en de liefde en aandacht deden hem goed. Wat een verschil! Toen 

Eddie’ s oma te weten kwam hoe haar 

kleinzoon er bij zijn stiefmoeder aan toe 

was, bood ze direct haar hulp aan.   

Eddie woont nu veilig bij haar.                                                                                             

 

 

‘Brian’, november – “Ik wil niet naar huis” huilde een jongetje 

van drie jaar dat we aantroffen op het politiebureau. Het grote 

verband om zijn been was niet te missen. Hij was geslagen en 

geschopt, omdat hij in bed had geplast. Op dit moment is 

Brian nog bij ons, terwijl de politie onderzoek doet en wij een 

geschikte plaats bij zijn eigen familie proberen te vinden. 
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Een achtbaan van emoties in vier dagen tijd 

De medewerkers in onze kliniek zijn nauw betrokken bij de zorg voor kinderen in het 

Kuwonya programma. Eén van onze dokters, Tamar Waiswa-Goosssens, deelt haar 

verhaal met u over Jonathan. Vlak voor deze nieuwsbrief verstuurd werd is hij 

achtergelaten en bracht de politie hem naar ons voor acute zorg en behandeling. 

Als we een nieuw kind 

ontvangen zijn we aan de ene 

kant blij dat we kunnen 

helpen, maar we weten ook 

dat het betekent dat iemand 

anders de zorg niet meer aan 

kon of wilde geven.  

Op maandagmiddag kregen we Jonathan, anderhalf jaar oud. Hij was ernstig ondervoed 

en heel erg ziek. We waren blij dat hij bij ons terecht kwam, omdat er niet veel 

ziekenhuizen zijn die zijn ondervoeding zouden behandelen; het wordt vaak slecht 

herkend en bovendien gaan er veel mythes rond. Zo geloven velen bijvoorbeeld dat als 

je een ondervoed kind prikt met een naald deze overlijdt. Wij nemen graag de uitdaging 

aan om het tegendeel te bewijzen. 

Samen met mijn collega’s hebben we Jonathan eerst 

gestabiliseerd. Eén van ons nam de ouderrol op zich om hem te 

kalmeren, terwijl de anderen druk bezig waren met een 

infuusnaald, medicatie en een sonde. Ondertussen huilde 

Jonathan “mama, mama”. Het zijn de enige woorden die hij 

gesproken heeft. Het breekt je hart iedere keer een beetje: 

doodziek, huilend om zijn moeder. We doen ons best, maar we 

zijn niet vertrouwd voor hem. Al snel kwamen we er achter dat 

Jonathan ernstige bloedarmoede had. Het was een wonder dat 

hij überhaupt nog leefde en had met spoed een bloedtransfusie 

nodig. 

Voor de bloedtransfusie moesten we naar een groter ziekenhuis. Hier in Uganda ben je 

afhankelijk van iemand die je zelf mee neemt voor je verzorging. Wij stuurden één van 

onze aunties, Anabel, met hem mee. Zij zorgde zo betrokken en liefdevol voor Jonathan 

dat de ziekenhuismedewerkers dachten dat zij zijn eigen moeder was.  

Op weg naar het ziekenhuis 
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Na de bloedtransfusie leek Jonathan erg opgeknapt: hij zat recht op, dronk en keek 

helder uit zijn ogen. Vol blijdschap deelden we dit nieuws: “Zie je wel, we hebben een 

verschil mogen maken!”. Niet veel later ontwikkelde hij helaas problemen met 

ademhalen en hartfalen. Zijn eetlust nam af en hij kreeg een langdurige epileptische 

aanval. Sindsdien is hij niet meer wakker geweest.  

Toch bleven we hoop houden. Hij was af en toe onrustig, maar als auntie Anabel over 

zijn hand streelde en zacht tegen hem praatte dan kalmeerde hij weer. Hij leek te voelen 

dat er voor hem gezorgd werd. Samen fantaseerden we over welke grootse dingen hij 

zou doen als hij weer eenmaal beter was. Immers, we hadden vaker kinderen, zo 

doodziek, weer beter zien worden. Hij zou rondrennen in de tuin en met de bal spelen. 

De testresultaten werden echter slechter en slechter, maar opgeven wilden we niet. 

Zolang hij vocht voor zijn leven zouden wij ook vechten. Helaas hebben we met zijn allen 

deze strijd verloren. Jonathan overleed op vrijdagochtend. 

En toch is deze strijd niet voor niks geweest. Hij is in 

ieder geval niet alleen op straat overleden, maar in de 

handen van iemand die voor hem zorgde alsof ze hem 

al zijn hele leven gekend had en de zorg op zich nam 

alsof ze zijn echte mama was. Ondanks de frustratie 

dat onze hulp te laat kwam, dat de zorg in het 

ziekenhuis niet voldoende was om zijn leven te redden, 

ben ik ook trots op het team waarmee ik werken mag. 

Een team dat zich er niet bij neerlegt dat het kindje het 

wellicht niet gaat redden, dat niet zegt ‘maar dit is niet 

ons kind’. Nee, een team van mensen dat iedere keer weer vecht voor het leven van een 

kind alsof hun eigen leven ervan af hangt. Een team dat samen juicht bij iedere kleine 

vooruitgang, een team dat samen treurt als het niet goed afloopt en een team dat 

daarna ook weer paraat staat om te zorgen voor een volgende. Want opgeven zullen we 

niet.  

Met uw hulp kunnen we zo veel kinderen helpen. 

Steun het Kuwonya programma met uw gift  
NL84 RABO 0362 4140 17 t.n.v. Stichting NACMU te Sliedrecht o.v.v. Kuwonya 

of ga naar www.nacmu.org/nl/helpen/kuwonya  

Jonathan later in de week 
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 New Horizon Scholen  

60 leerlingen gestart op 
de kleuterschool  126 leerlingen op de 

kleuterschool 

40 leerlingen gestart 
de basisschool 232 leerlingen op de 

basisschool 

95 leerlingen gestart op 
het voortgezet onderwijs 288 leerlingen op 

het voortgezet onderwijs 

33 leerlingen deden eindtoets 
voor het basisonderwijs 77 eindexamenkandidaten op 

het voortgezet onderwijs 

205 leerlingen konden dit jaar naar school dankzij het New Horizon 
sponsorprogramma. 

Nog altijd kunnen veel gezinnen het zich niet veroorloven om hun kinderen naar school 

te sturen, iets wat zich van generatie op generatie blijft herhalen. Dit jaar hebben we 

opnieuw veel nieuwe leerlingen kunnen verwelkomen die dankzij het New Horizon 

sponsorprogramma de kans krijgen om wél onderwijs te volgen. We zijn dankbaar voor 

de vele sponsors die al jaren trouw zijn aan hun sponsorkind en voor de nieuwe 

sponsors die zich hebben ontfermd over en kind. 

Niet alleen in de klas 

De leerlingen én docenten hebben zich 

ook vermaakt buiten het klaslokaal. Er 

waren verschillende sportdagen en 

andere buitenschoolse activiteiten 

zoals een schoolreisje naar de 

dierentuin en het bezoeken van cultuurhistorische plaatsen. 

Leerlingen van het voortgezet onderwijs zijn naar diverse beurzen en workshops 

geweest over onder andere landbouw en ondernemen. Ook streed een delegatie mee in 

de “World Skills Competition Uganda” waar hun praktische vaardigheden op de proef 

werden gesteld op het gebied van hout- en metaalbewerking, metselen, elektriciteit en 

haarmode. Enkele van onze leerlingen kwamen thuis met een medaille! 
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Toetsen en examens 

Dit jaar hebben 33 leerlingen hun eindtoets voor het basisonderwijs gedaan. Hiermee 

sluiten ze zeven jaar basisschool af en zijn ze klaar om door te stromen naar het 

voortgezet onderwijs. Veel andere scholen richten zich op het verkrijgen van de hoogste 

score, en besteden dan de meeste aandacht aan de slimste leerlingen. De scores van 

onze leerlingen zijn gemiddeld wellicht lager, maar het is een uitzondering als een 

leerling op onze school volledig zakt: ons doel is de groei en ontwikkeling van ieder kind, 

niet het behalen van de hoogste score. De resultaten van deze eindtoets komen pas 

begin volgend jaar binnen, maar we zien ze vol vertrouwen tegemoet! 

 

 

 

 

 

 

 

Ook bij het voortgezet onderwijs waren er weer volop examens: 62 leerlingen deden 

examen voor het eerste niveau (“Ordinary Level”) en 15 leerlingen hebben hun examen 

voor het “Advanced Level” afgelegd. Deze studenten kunnen doorstuderen op praktische 

scholen, hogescholen en universiteiten. Ook een aantal van onze eigen kinderen zijn dit 

jaar afgestudeerd van het voortgezet onderwijs en we gaan samen met hen op zoek 

naar de volgende stap. 

Meer dan 170 kinderen zijn nog niet volledig gesponsord. Helpt u mee een 
sponsor voor hen te vinden? 

Eric woont in een modderhutje 
samen met zijn moeder en 
broertjes en zusjes. Nadat zijn 
vader overleed aan malaria kon zijn 
moeder Eric zijn schoolgeld niet 
meer betalen en werd hij van 
school gestuurd. Bij New Horizon 
kan hij wel naar school. Wordt u 
zijn sponsor? 

Juliet komt uit een groot gezin en 
woont in een huisje met één 
kamer. Haar ouders werken, maar 
verdienen te weinig om schoolgeld 
te kunnen betalen. Juliet gaat al 
sinds de kleuterschool naar New 
Horizon en start volgend jaar op 
het voortgezet onderwijs, maar 
heeft nog geen sponsors. 
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 Medisch Centrum  

224 baby’s geboren in onze kliniek 1000+ baby’s, kinderen en 
volwassenen gevaccineerd 

50 kinderen opgenomen in de 
ondervoedingskliniek 100 kinderen thuis behandeld 

voor ondervoeding 

315 patiënten opgenomen 47 Outreaches gehouden 

10.000+ Patiënten hebben gesproken met of zijn behandeld door onze dokters, 
vroedvrouwen, consulenten in onze kliniek en tijdens outreaches. 

 

Ook dit jaar is de gezondheid van duizenden kinderen en volwassenen verbeterd door 

het werk van ons Medisch Centrum. Niet alleen door doktersbezoeken maar ook door 

outreaches, vaccinaties, voorlichtingscampagnes en preventieve screenings. Veel 

mensen uit afgelegen gemeenschappen zijn nog altijd sceptisch over moderne 

medicatie, weten niet wat er mogelijk is, of stellen een doktersbezoek uit totdat de 

klachten te erg zijn. Met onze outreaches willen we vooroordelen en onjuiste informatie 

tegengaan en zo medische zorg voor iedereen bereikbaar maken.  

 Ondervoeding  

Onze ondervoedingskliniek heeft het drukste jaar tot nu toe achter de rug. Deze 

toename komt enerzijds door de verminderde oogst door het veranderende weer. 

Vooral de armere leden van de bevolking ondervinden hier de gevolgen van. Anderzijds 

is er meer bewustwording onder de gemeenschap, waardoor men eerder aanklopt bij 

onze kliniek. Zoals de moeder van Joseph, die in eerste instantie dacht dat er geen 

genezing mogelijk was voor haar opgezwollen zoontje. Toch kwam ze uiteindelijk naar  

onze kliniek, waar hij behandeld kon worden en het oedeem binnen een paar dagen 

verholpen was. 
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 De pakjesboot   

Begin volgend jaar sturen we een scheepscontainer naar Uganda. Uiteraard mag deze 

tot de nok gevuld worden. Helpt u mee deze container te vullen met kleding of neemt u 

deze kans waar om uw sponsorkind een cadeautje te sturen?  

Wat mag u opsturen? 

Kleding in alle maten 
shirts, broeken, ondergoed, 
sokken, rokken, jurkjes, leggings, 
vesten, Bh’s, schoenen, slippers, 
sportschoenen, handdoeken, 
washandjes, beddengoed, naai 
stoffen, knoopjes, ritsen, garen, 
wol en katoen. 
Geen dikke winterjassen, korte 
rokjes, doorzichtige tops 

Cadeautjes Kinderhuis 
bal, speelgoedauto, pop, 
springtouw, verrekijker, ballonnen, 
kleurboek, klein zakje snoep 
 
Geen stiften, knikkers, speelgoed 
met kleine onderdelen, klei, 
puzzels met kleine stukjes 

Cadeautjes Family Units en 
schoolkinderen 

zaklamp, boek (Engels), 
kleurpotloden, dagboek, bord- of 
kaartspel, LEGO, zelfbouw sets, 
tasje, rugzak 
 
Geen contant geld, telefoons, 
speelgoedwapens, 

 
 

Materiaal voor de scholen: 
pennen, schriften, bordkrijt, kleurpotloden, puntenslijpers, gummen, leesboeken (Engels) 

 

Verzamelplaats en deadline 
U kunt uw donatie tot 10 februari afleveren. 
Daarna wordt de container verzonden en kunt u 
geen spullen meer aanleveren.  
 
Als u spullen verpakt aanlevert vermeldt u dan 
alstublieft de exacte inhoud, dit hebben we nodig 
voor de douanedocumenten. 
 
Voor meer informatie: Piet Mom 
Email : PietMom@ziggo.nl 
 

Cadeautje voor uw sponsorkind 
Als u een cadeautje aflevert voor uw sponsorkind, 
doe dit dan in een afgesloten doos met aan de 
buitenkant duidelijk de naam van uw sponsorkind 
en een lijstje met de exacte inhoud, omdat wij dit op 
de douanedocumenten moeten vermelden. 
 

Voor het versturen van deze container worden 
kosten gemaakt. Draagt u bij in deze kosten? 

  

mailto:PietMom@ziggo.nl
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 Van het bestuur  

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar en Kerst en Oud- en Nieuw staan voor de 

deur. 

Denkend hieraan kwam een bekend vers uit Psalm 127 in mij op : “Als de HEERE het huis 

niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, 

tevergeefs waakt de wachter”. 

U denkt misschien “wat heeft dit met Noah’s Ark te maken ?”, maar als wij eens 

langslopen wat er in het afgelopen jaar daar allemaal weer mocht gebeuren, dan klopt 

het tóch wel : 

-er werd gebouwd aan Family Units, schoollokalen, en een nieuw huis voor Piet en Pita    

Buitendijk; 

-de kinderen die aan Noah’s Ark werden toevertrouwd in het kinderhuis en op de 

scholen kregen voeding, onderwijs en persoonlijke vorming; is dat geen bouwen ? 

-het werk in de (ondervoedings)kliniek en de outreaches buiten Noah’s Ark is het soms 

letterlijk bouwen aan mensenlevens, maar ook aan vertrouwen met de mensen in de 

dorpen om ons heen; 

-Noah’s Ark is inmiddels een stadje op zich geworden, met 24-uurs beveiliging voor de 

kinderen, personeel, vrijwilligers en zendelingen. Die wachters zijn dus keihard nodig ! 

 

Iets anders wat in mij opkwam was het woord DANKBAAR. Dankbaar voor alles wat 

afgelopen jaar, gedragen door uw hulp, in welke vorm dan ook, gedaan mocht en kon 

worden. Zijn wij in onze westerse wereld niet veel te snel ONDANKBAAR, ondanks dat 

wij het zoveel beter hebben dan miljoenen mensen elders ?  

Is de problematiek in Nederland met o.a. , milieu, stikstof, files, woningmarkt, 

pensioenen allemaal niet het gevolg van de welvaart die wij afgelopen jaren hebben 

opgebouwd ? Zegt “moeder aarde”,  en eigenlijk is dit God zelf, niet : het kan zo niet 

langer ? Misschien iets om in de aanloop naar Kerst eens over na te denken ? 

 

Wij hebben hier ook al een beetje over nagedacht en daarom vindt u bij deze 

nieuwsbrief een tweetal bijlagen. 
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De 1e bijlage is de, inmiddels bekende, flyer voor de kerstmand. Zo kunnen wij met 

elkaar een klein stukje van onze welvaart delen met anderen. 

De 2e bijlage is een uitnodiging om eens een kijkje te komen nemen bij Noah’s Ark; ik 

garandeer u: als u meegaat bent u “verkocht” en als u weer terug in Nederland bent 

hebben wij, nee: de kinderen, weer extra ambassadeurs ! 

 

Wij hopen en bidden dat u ook in 2020 ons wilt blijven ondersteunen, zowel financieel 

als met uw gebed. 

Namens het bestuur van Noah’s Ark in Nederland wens ik u gezegende kerstdagen en 

een voorspoedig 2020 toe. 

 

Gert Brandwijk 

 
 

 

 Colofon  

Secretariaat 
Batelier 14, 3362JS Sliedrecht 

0184-415987 
nederland@nacmu.org 

Veldadres Piet en Pita Buitendijk 
P.O. Box 355, Mukono, Uganda 

 +256 77 24 81 142 / +256 78 27 99 712 
uganda@nacmu.org 

www.nacmu.org 
KVK nummer 23093271 

RSIN nummer 808113914 

Bankrekeningen t.n.v. Stichting NACMU te Sliedrecht 

NL84 RABO 0362 4140 17 Algemene giften/donaties 

NL59 RABO 0362 4439 55 Kindersponsoring 

NL37 RABO 0362 4439 63 Schoolsponsoring 

NL22 RABO 0152 1874 21 Piet en Pita Buitendijk 

mailto:nederland@nacmu.org
mailto:nederland@nacmu.org

